DEN HAAG

opperofficier die in zijn eigenlijke functie alleen troepen die in opleiding
waren, onder zijn bevelen placht te hebben. .

De eerste maatregel waartoe generaal Hackstroh besloot, was het arresteren
van alle in Den Haag woonachtige Rijksduitsers die men nog niet gearres-
teerd en geinterneerd had; het waren er, vrouwen en kinderen inbegrepen,
een kleine tweeduizend en de bedoeling was dat zij allen door een gecom-
bineerde actic van de militairen en van de politie in de vroege uren van
Pinkstermaandag van hun bed gelicht zouden worden en naar ‘Filmstad’
overgebracht. Met het oog daarop werd, gelijk wij al vermeldden, dat
complex ontruimd. Nadien bleef het evenwel leeg. In de nacht van 11 op
12 mei waren namelijk drie Haagse politiemannen als vermeende Vijfde
Colonnisten door nerveuze Nederlandse militairen doodgeschoten ; de Haag-
se hoofdcommissaris van politie voelde niets voor een grootscheepse op-
haalactie die, naar hij vreesde, aan nog meer van zijn ondergeschikten het
leven zou kosten. Dus werd die actie uitgesteld en van dat uitstel zou afstel
komen.}

Heviger nog dan in Den Haag was op 12 mei de angst voor de Vijfde
Colonne in Hoek van Holland. Hier was op 10 mei een verbod voor de
burgerij uitgevaardigd om zich na zonsondergang op straat te bevinden; op
Pinksterzondag werd het verbod tot de gehele dag uitgebreid en tevens werd
toen gelast (mariniers hielden op een-en-ander toezicht) dat niemand een
raam in zijn woning mocht openzetten. Een logische consequentie was, dat
besloten werd, de gehele burgerij te evacueren naar plaatsen in het Westland;
met die evacuatie werd zondagavond begonnen —~ maandag werd zij voort-
gezet.? Vermoedelijk hadden al deze, door nervositeit ingegeven maatregelen
te maken met het feit dat, naar-gebleken was, Engelse strijdkrachten in Hoek
van Holland arriveerden — een gebeuren dat, naar de opvatting der militairen,
beschermd moest worden tegen de onbescheiden blikken van Vijfde Colon-
nisten.

Op 10 mei was in Londen besloten dat tweehonderd Royal Marines naar
Hoek van Holland zouden vertrekken; een dag later was eenzelfde besluit
genomen met betrekking tot zevenhonderd militairen van de Guards — een
bataljon van de Irish Guards was daarvoor aangewezen. De Royal Marines
arriveerden in de vroege ochtend van 12 mei aan boord van twee Britse
torpedobootjagers die, na hen ontscheept te hebben, weer zee kozen. De
Marines konden ingeschakeld worden bij de verdediging van Hoek van
Holland, hun orders hielden evenwel in dat zij niet aan aanvalsacties mochten

1 A, p. 270. 2 Nierstrasz: West- en Noordfront Vesting Holland, p. 54.
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