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kist door de lucht, slingerend en zwaaiend met dreunende motor. Het is of wij
in een smederij zitten of bij een groot electrisch lasapparaat, links vuurstralen,
rechts, boven en onder ons!

... Dáár is de grond! Ik begin te trekken. Moeizaam, onder hevig trillen van
het toestel, komt de neus omhoog. We razen over de uiterwaarden en zakken
nog steeds lager. Geweldig snel gaat het, véél te snel! In volle vaart, met vol-
toeren draaiende motor vliegen we tegen de dijk aan. Het toestel slaat over de
kop, wordt weer meters omhoog gesmeten, over de dijk heen, en valt met een
geweldige smak een heel eind verder tegen de grond, waarbij de hele kist in
elkaar schuift, zodat er niet veel van over is. Het wordt me zwart voor de ogen
en ik denk bij mezelf: daar ga je! nu is het afgelopen!

Even later dringt een geluid van wegstromende vloeistof tot mij door, ik
ruik benzine en open mijn ogen. De tank waarin nog ca. 450 liter benzine moet
zitten, blijkt zich boven in plaats van voor me te bevinden en loopt over me
leeg. Ik ben van boven tot onder drijfnat van de benzine en hoor een sissend
geluid dat eveneens van de benzine afkomstig blijkt te zijn die over de gloeiend
hete uitlaatpijpen stroomt. Dan dringt het ineens tot me door: er uit! weg! Mijn
linkervoet blijkt bekneld te zitten maar na enig wringen lukt het me, die vrij
te krijgen en ik kruip uit de puinhoop.
. . .. Onder het toestel zaten ook nog alle bommen die ondanks de verschrikke-
lijke klap waarmee we tegen de grond kwamen, niet ontploft zijn."

Weinig minder vermetel dan op Wageningen waren enkele aanvallen
welke die rzde mei op het door de Luftwaffe goed-beschermde Rotterdam
ondernomen werden door vier C-IO'S van Bergen van welke twee hun
bommen lieten vallen op Waalhaven, twee op het parkeerterrein bij het
Feijenoord-stadion waar de Duitsers, naar men meende, een soort hulp-
vliegveld wilden inrichten. Zes jagers vlogen mee. Weer werd de op
10 mei al gebezigde hubobé-tactiek toegepast, 'de aanvallers hadden geluk:
geen van de beide groepen werd door vijandelijke vliegtuigen aangevallen."
In totaal werden op die Pinksterzondag door de gekortwiekte Militaire

Luchtvaart acht-en-veertig vluchten uitgevoerd; zes toestellen gingen daarbij
verloren." Op de avond van die dag werd Waalhaven bovendien voor de
derde maal door de Engelsen gebombardeerd, en wel door vijftien toestellen
van Coastal Command van de Royal Air Force. Verliezen leden zij niet" - even-
min had hun operatie merkbaar effect.
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