
II

Het prinselijk gezin vertrekt .-

Op de avond van de rzde mei vertrok het prinselijk gezin naar Engeland.
Met het geleidelijk slechter worden van de militaire situatie had dat vertrek
niet te maken: al op de eerste oorlogsdag had de kroonprinses met haar twee
dochtertjes onmiddellijk het land zullen verlaten. Dat bleek toen niet moge-
lijk - vandaar dat het gehele prinselijke gezin koningin Wilhelmina vergezeld
had toen deze zich op aanraden van generaal Winkelman tegen het einde van
de ochtend van 10mei van het Huis ten Bosch naar het midden in Den Haag
gelegen paleis Noordeinde begeven had.
In de loop van die rode mei (een nerveuze dag waarbij men van het paleis

uit een er tegenover liggend pand dat door gewapende Vijfde Colonnisten
bezet heette, onder vuur nam-) werd via de radioverbinding met de Britse
Admiralty afgesproken dat prinses Juliana, haar twee dochtertjes en haar ge-
volg's avonds laat zouden embarkeren op het smaldeel dat de Britten naar
IJmuiden zouden sturen, in eerste instantie om het transport van het goud van
de Nederlandse Bank te beschermen.
Het kwam in verband met die afspraak tot een hooglopend conflict tussen

koningin Wilhelmina en haar schoonzoon, prins Bernhard.
De koningin had de prins als een doortastend en vindingrijk man leren

kennen; daar niet te voorzien viel, aan welke gevaren prinses Juliana en haar
twee dochtertjes blootgesteld zouden worden voor zij veilig en wel in Enge-
land zouden arriveren, stelde de koningin zich op het standpunt dat het
plicht van de prins was, zijn echtgenote tot over de Noordzee te begeleiden.
'Er moeten daar', zei zij min of meer, 'allerlei knopen doorgehakt worden,
dat kun jij, dat kunnen andere mensen niet. Je moet de dynastie in veiligheid
brengen. Ik overleefhet niet als daar iets mis gaat.'2 De prins was daarentegen
van opinie dat schout-bij-nacht b.d. de Vos van Steenwijk die prinses
Juliana vergezellen zou, mans genoeg was om eventueel zich voordoende
moeilijkheden op te vangen; bovendien wees hij er op dat hijzelf officier in
actieve dienst was: welk een deplorabele indruk zou het maken indien hij
zich, terwijl het land in oorlog was en er voor de leden der strijdkrachten geen
mogelijkheid bestond om met familiebelangen rekening te houden, naar
Engeland begaf om vrouwen kinderen in veiligheid te brengen! Hij weiger-
de gedecideerd. Even gedecideerd hield de koningin vol: de prins, betoogde
zij, was haar adjudant in buitengewone dienst, zij had het volste recht, hem
in die kwaliteit bevelen te geven." De prins bleef weigeren. Was niet vol-

1 A. Hatch: Prins Bernhard, p. IOa-O!. 2 KoninginWilhelmina, r8 februari 1956.
3 Koningin Juliana, 24 febr. 1969.
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