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doende als hij tot [Jmuiden meeging ? Neen, zei de koningin: hij moest de
tocht over de Noordzee meemaken.! Zij haalde er de vice-president van de
Raad van State bij, jhr. Beelaerts van Blokland; dezc hield de prins voor dat
het zijn plicht was, de opdracht van de koningin uit te voeren, en de koningin
harerzijds werd niet moede te betogen dat als haar dochter, haar oogappel,
de zo riskante tocht niet zou overleven, zij zelf niet van plan was, in leven
te blijven, ‘ze zou zich een kogel door het hart schieten’® — waagde de prins
het, daarvoor de verantwoordelijkheid op zich te nemen?

Hij zwichtte, doch node en met diepe ergernis; zwichtte, nadat de ko-
ningin goedgevonden had dat hij, zodra zijn gezin in Engeland onderge-
bracht was, naar Nederland zou terugkeren.

Of dit dispuut reeds op de 10de alle hier weergegeven stadia doorliep, viel
niet meer na te gaan; waarschijnlijk strekte het zich over enkele dagen uit
en waarschijnlijk werden daarbij (als bij alle conflicten waarbij diepgewor-
telde overtuigingen op elkaar botsen) steeds dezelfde argumenten eindeloos
en afmattend herhaald. Hoe dat zij: laat op de avond van de rode namen
prinses en prins afscheid van de koningin - toen kwamen nieuwe berichten
binnen dat het gehele gebied tussen Den Haag en IJmuiden nog steeds on-
veilig was door de aanwezigheid van Duitse luchtlandingstroepen: het ver-
trek werd uitgesteld.® De gehele koninklijke familie ging daarop slapen in de
schuilkelder die zich in de paleistuin bevond. Het was maar een kleine ruimte;
men lag er als haringen in een ton, ‘als één zich omdraaide, was iedereen
anders wakker'* — bovendien was aanvankelijk de telefoonverbinding met
het paleis op het ene toestel aangesloten dat zich in die schuilkelder bevond:
veel slaap kregen de volwassenen niet.

Voor de avond van de 11de werd opnieuw een afspraak met de Britse
marine gemaakt: weer verschenen, toen het donker geworden was, twee
kruisers met enkele torpedobootjagers voor de monding van het Noordzee-
kanaal, twee van de jagers liepen de haven van IJmuiden binnen. Niet geheel
vergeefs: in de loop van de tweede oorlogsdag waren de leden van de mili-
taire missies die zich naar Londen en Parijs moesten begeven en die op de
10de Den Haag niet hadden kunnen verlaten, er in geslaagd, [Jmuiden te
bereiken; de Britse kruiser ‘Galathea’ bracht hen naar Harwich vanwaar de
voor het Engelse opperbevel bestemde missie (generaal-majoor van Qorschot
en overste Zegers) doorreisde naar Londen en de voor generaal Gamelin
bestemde (luitenant-generaal van de Vijver en kapitein Carp) via de Engelse

1 Prins Bernhard, 27 jan. 1967. 2 A.v., 6 april 1956. 3 Getuige C. de Vos van
Steenwijk, Eng., dl. Il ¢, p. 606. ¢ Koningin Juliana, 23 mei 1958.
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