‘WE ZIEN ELKAAR NOOIT TERUG

hoofdstad naar Parijs.! Het prinselijk gezin had evenwel ook de 11de Den
Haag niet verlaten; de twee missies hadden van gewone auto’s gebruik
gemaakt — die werden voor het prinselijk gezin niet veilig geacht: gewone
auto’s boden geen bescherming, elke Duitse militair of Vijfde Colonnist zou
ze met een regen van kogels kunnen doorboren.

Op Pinksterzondag werd de Britse Admiralty ongeduldig: moest men nu
voor de derde keer Britse marine-eenheden aan Duitse luchtaanvallen en
aan het gevaar van magnetische mijnen blootstellen zonder dat het prinselijk
gezin kwam opdagen ? De Britse marine-attaché in Den Haag stelde Londen
gerust: men mocht er op rekenen dat de derde tocht niet vergeefs zou zijn.
Inmiddels was namelijk een vehikel naar Den Haag gekomen dat, naar ver-
trouwd werd, het prinselijk gezin op de tocht naar [Jmuiden voldoende be-
scherming zou bieden: de geblindeerde auto die de Nederlandse Bank bin-
nenslands voor het vervoer van goud placht te gebruiken; het was een
denkbeeld van generaal Best geweest om dat voertuig bij de rit naar [Jmuiden
in te schakelen.? Een militair eskorte zou meegaan: militaire politic op mo-
torfietsen en twee detachementen mariniers in open vrachtauto’s die met een
mitrailleur uitgerust waren.®

Het werd een moeilijk afscheid; ‘e had het gevoel,” aldus later Juliana: ‘we
zien elkaar nooit terug.”* Koningin Wilhelmina was volgens een ooggetuige
‘zeer ontdaan’; ‘de prinses hield zich goed . . . de prins trachtte met bemoedi-
gende woorden de opgewektheid te bewaren.” Hij nam nog een foto van de
prinses in de geblindeerde auto.’ Dat hij spoedig naar Nederland zou kunnen
terugkeren, leed voor hem geen twijfel : generaal Winkelman had hem ’s mid-
dags verzekerd dat het leger de strijd nog wel een aantal dagen zou kunnen
volhouden, ‘een dag of zes, zeven’, herinnerde de prins zich later®; in IJmui-
den zei hij tegen een marine-officier dat hij ‘binnen uiterlijk vier dagen’ terug
hoopte te zijn.” Persoonlijke bezittingen nam hij dan ook niet mee, niet eens
het hem bij uitstek dierbare horloge dat hij bij zijn aanneming van zijn
vader gekregen had.®

1 Van de voor Frankrijk bestemde missie kwam kapitein de Broekert via de Zuid~
hollandse en Zeeuwse eilanden in Belgié en vandaar naar Parijs. De missie voor het
Belgisch opperbevel (generaal-majoor Noothoven van Goor en kapitein de Ruyter
van Steveninck) vertrok op 12 mei met een Nederlands stoomschip uit [Jmuiden
(Nierstrasz: West- en Noordfront Vesting Holland, p. 11) en kwam tenslotte ook in
Parijs terecht. 2 Brief, 10 febr. 1949, van J. van Andel aan de voorzitter van de
Enquétecommissie, Eng., dl. I b, p. 160. * K. W. L. Bezemer: Zij vochten op
de zeven zeeén, p. 47. 4 Koningin Juliana, 23 mei 1958. ° Mededeling van een
brigadier van de rijksveldwacht, aangehaald door J. J. G. Boot: Burgemeester in
bezettingstijd, p. s9. ©Prins Bernhard, 6 april 1956. ?L. A. R. J. van Hamel:
Aantekeningen (collectie-van Hamel). 8 Prins Bernhard, 6 april 1956.
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