De ministerraad

Dat het prinselijk gezin het land zou trachten te verlaten, was aan de minister-
raad bekend: toen aan dat vertrek ook op 11 mei allerlei haken en ogen ble-
ken te zitten, had de koningin haar beide adjudanten (de al genoemde marine-
adjudant, overste van Holthe, en haar landmacht-adjudant, overste H. J.
Phaff ) naar Bezuidenhoutseweg 30 gestuurd waar zij met minister-president
de Geer en de minister van defensie, Dijxhoorn, overleg hadden gepleegd! -
overleg, louter over de vraag hoe het prinselijk gezin kon vertrekken; dat
vertrek werd op zichzelf door de koningin als een aangelegenheid beschouwd
waar de ministerraad geen zeggenschap over had. Anders stond het, althans
formeel, met haar eigen vertrek.

‘Formeel’, schrijven wij — want het is niet onze indruk dat, nu het land zich
in een strijd op leven en dood gewikkeld zag, koningin Wilhelmina voor-
nemens was, de beslissingen die op haar afstormden (blijven, maar dan
hoelang ? weggaan, maar dan waarheen ?), athankelijk te stellen van de goed-
of afkeuring van enig kabinet, laat staan het kabinet-de Geer dat zij geen
bijzondere achting toedroeg. Ministers zag zij, gelijk wij in het eerste hoofd-
stuk van ons vorig deel betoogden, als essentieel tijdelijke gezagsdragers, in
haar eigen visie personifieerde zij-zelf de Nederlandse natie; bij haar, bjj
niemand anders, lag, meende zij, de laatste, de historische verantwoordelijk-
heid voor het wel en wee des lands. Anders gezegd: in deze kritiekste situatie
van haar leven zou zij doen wat zij, ongeacht ministeriéle adviezen, zelf voor
geboden hield. ;

Dat alles wil niet zeggen dat het vertrek van de koningin uit Den Haag,
13 mei, tegen de zin en het advies van de ministerraad geschied is. Integendeel:
had het van de raad afgehangen, dan had de koningin de residentie reeds twee
volle dagen eerder verlaten, op zaterdag 11 mei, toen zich nog geen Duitse
aanval op de Wonsstelling afgetekend had, toen de hoofdweerstandsstrook
van de Grebbelinie nog volledig intact was en toen omtrent de débacle van
de Peeldivisie in Noord-Brabant nog geen enkel bericht Den Haag bereikt
had. Hieruit kan men reeds afleiden dat de beraadslagingen in de minister-
raad op de tweede oorlogsdag in mineur gesteld waren.

Zo was het ook.

Besluitend, permanent bijeen te blijven in het departementsgebouw
aan de Bezuidenhoutseweg 30, hadden, met uitzonderihg van Steenberghe,
van Rhijn én van den Tempel wier ambtenaren in dat gebouw werkzaam

1 Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeén, p. 46.
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