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'MEN WAS TOTAAL OVERROMPELD'

Zo was er meer. Hirschfeld placht sigaretten te roken of te presènteren
waar zijn monogram op stond; hij liet ze speciaal uit Egypte komen en ze
hadden een ietwat scherpe smaak.! Honderd van-die sigaretten gaf hij aan de
militairen die het departementsgebouw bewaakten, cadeau:

'Een paar uur later kwamen er sigaretten terug en kwam het gerucht: er zijn
vergiftigde sigaretten. Toen heb ik gezegd: die wil ik wel eens zien. Toen werden
mij sigaretten met mijn eigen monogram gebracht!"

'Op een gegeven ogenblik', aldus Dijxhoorn, 'werd er zelfs 'gas!' en
'brand!' geroepen ... Vele dames' (typistes) 'zaten te snikken ... De een ener-
veerde de ander."

Geestkracht en strijdbaarheid waren nodig om zich boven dit niet alleea
enerverend, maar ook deprimerend milieu te verheffen. In dat opzicht scho-
ten verscheidene ministers tekort. 'Afgezien van een enkele uitzondering,
maakte', schreefHirschfeld later, 'het geheel der gezagsdragers een uitermate
zwakke indruk; men was totaal overrompeld.' Minister-president de Geer
gafhem een 'indruk van volkomen verslagenheid', 'een apathische indruk'
'(hij) zag er nog bleker uit dan gewoonlijk.'? Leiding ging van hem niet uit.
Voor de minister van defensie, Dijxhoorn, gold (aldus Hirschfeld) hetzelfde";
deze kwam de schok van de Duitse luchtlandingen in het hart van de Vesting
Holland nauwelijks te boven. 'Wie had ooit kunnen denken', verzuchtte hij
nog op de r jde, 'dat er op het Eiland van Dordrecht gevochten zou moeten
worden ... '6

Van de besprekingen in de ministerraad weten wij in bijzonderheden
weinig af - veel minder dan wij zouden wensen; aantekeningen werden niet
bijgehouden, een verslag werd niet gemaakt. of de belangrijke, reeds door
ons weergegeven mededeling welke generaal Winkelman zaterdag 11 mei in
het begin van de middag aan de commandant veldleger deed (hij, - de
opperbevelhebber van land- en zeemacht, zou de strijd voortzetten ook als de
gehele ministerraad in Duitse handen zou vallen), op enig overleg met de
ministers berustte, staat niet vast, maar is wel aannemelijk. De ministerraad
had zich namelijk die ochtend de vraag gesteld of de veiligheid van de
koningin voldoende verzekerd was als zij in Den Haag bleef; het ligt voor
de hand, te veronderstellen dat de raad zich toen ook met zijn eigen positie
bezig gehouden had.
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