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Wat de koningin betrof, was de raad daarbij tot de conclusie gekomen dat
zij er verstandig aan zou doen, het land onmiddellijk te verlaten. De Geer en
Dijxlioom zouden haar dat meedelen. Omstreeks het middaguur wilden zij
zich daartoe naar het paleis Noordeinde begeven, maar 'de tocht er heen
werd onveilig geacht' - dus bleven zij aan het Bezuidenhout zitten.' Daar-
heen kwam in het begin van de middag (voor de tweede maal al die dag) de
'landmacht-adjudanrvan de koningin, overste Phaff Nu werd hij in de kelder
toegelaten waar het kabinet bijeen was. De indrukken die hij van het gezel-
schap der ministers opdeed, waren niet verheffend. 'Verschrikkelijk was het,
.zoals die er bij zaten. Ze dachten dat ik, door naar het departementsgebouw
te komen, een heldendaad had verricht. Ik: werd op mijn schouders geklopt
en gecomplimenteerd. Ik: heb daar de koningin ook wel van verteld'2 - dat
laatste zal haar bereidheid, het ministerieel advies te volgen, niet vergroot
hebben. Phaff droeg zij op, naar generaal Winkelman te gaan: wanneer hij
h~ar :~eed weten dat de militaire situatie daartoe noopte, zou zij Den Haag
verlaten - niet later, maar bepaald niet eerder. 3Aan het denkbeeld, het land te
verlaten, Was zij nog niet toe; koning Albert I van België had zich in de
eerste wereldoorlog in de uiterste zuidwesthoek van België kunnen hand-
haven - zou dat voor haar niet in Zeeland mogelijk zijn?

Het loont de moeite, bij het bovenstaande een moment stil te staan en er
dan op te wijzen dat de ministers die de koningin aanrieden, het land te ver-
laten (d.w.z.: in eerste instantie naar Engeland over te steken), op dat mo-
ment met betrekking tot zichzelf niet tot eenzelfde besluit gekomen waren.
Enerzijds kan hierbij het besef een rol gespeeld hebben dat twee der ministers
(van Kleffens enWelter) zich al in de Engelse hoofdstad bevonden; anderzijds
was van belang dat juist in die eerste dagen in de kring der ministers van
fundamentele onenigheid gebleken was bij de beantwoording van de vraag:
kan onze plicht met zich brengen dat ook wij de Noordzee oversteken?

Zaterdagavond werd die vraag, die kardinale vraag, met klem aan de orde
gesteld. Minister Dijxhoom gaf toen een exposé van de militaire situatie. Die
achtte hij rondweg hopeloos. Hij hield het voor uitgesloten dat de Fransen de
Moerdijkbrug zouden heroveren of dat men in Rotterdam de Maasbruggen
aan de Duitsers zou ontrukken - maar dat betekende dat voor de Duitsers de
weg naar het hart van de Vesting Holland open lag en dat niet alleen de
Grebbelinie maar ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar waarde verloren
had, zodat 'aan een langdurige verdediging niet viel te denken/" Trouwens,

1 G. Bolkestein: 'Kort overzicht van enige gebeurtenissen op 10 tot 13 mei 1940',
Enq., dl. II b, p. 137. 2 H.]. Phaff, 18 maart 1960. 3 Getuige H.]. Phaff, Enq., dl.
II c, p. 360. • H. M. Hirschfeld: Herinneringen uit de bezettingstijd, p. 25.
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