NOODKREET NAAR LONDEN

Dit telegram werd in code naar Londen geseind. Daarenboven ging Dijx-
hoorn naar het departement van buitenlandse zaken vanwaar hij van Kleffens
in Londen aan de telefoon hoopte te krijgen. Dat lukte. Het was toen kort
na vier uur en een gelukkig toeval wilde dat van Kleffens de afspraak gemaakt
had om samen met zijn ambtgenoot Welter nog geen twee uur later Chur-
chill te bezoeken - sinds 10 mei Engelands prime minister en tegelijk minister
of defence: als iemand de impuls kon geven tot de grootscheepse hulpverlening
die door het Nederlandse kabinet van essentieel belang geacht werd, dan hij.

Kort na zes uur (Nederlandse tijd) werden de twee Nederlandse ministers
(gezant Michiels van Verduynen vergezelde hen?) door Churchill ontvangen.
Van Kleffens vroeg, ‘drie divisies’ naar de Vesting Holland te zenden. ‘Het
antwoord daarop was,” aldus Welter, ‘dat dit uitgesloten was. Toen vroegen
we twee divisies. Uitgesloten. Eén divisie? Uitgesloten.” De enige troepen
die men kon zenden, behoorden tot de Territorial Army — weinig beter dan een
soort burgerwacht. ‘I cannot send Territorials against Germans,” legde Churchill
uit, ‘that would be sheer murder.’ Ik heb niets, zei hij? - niets, althans wat het
leger betrof. Maar de Navy dan? Waar is het gevaar het grootst, vroeg
Churchill. Van Kleffens wees op de Afsluitdijk en op het IJselmeer dat de
Duitsers van haventjes als Stavoren en Lemmer uit zouden kunnen overste-
ken. Daar kon iets aan gedaan worden, besliste Churchill. Hij ontbood
Rear-Admiral Phillips, Vice-Chief of the Naval Staff; hem gaf hij opdracht, met
alle beschikbare torpedobootjagers de Waddenzee op te varen, van daaruit de
Afsluitdijk onder vuur te nemen, ‘and to take risks’® Bovendien moest een
aantal Britse motortorpedoboten via het Noordzeekanaal het IJselmeer op
gezonden worden.

Na Churchill bezochten de twee Nederlandse ministers en de gezant de
Britse Chiefs of Staff. Deze konden slechts bevestigen wat Churchill gezegd
had: troepen waren niet beschikbaar. En de Royal Air Force dan? Kon men
niet bommenwerpers of jagers naar de Vesting Holland overvliegen? Men
zou zien wat men doen kon.

Het enige resultaat van deze besprekingen was, dat (gelijk reeds vermeld)
‘Waalhaven in de nacht van 12 op 13 mei opnieuw gebombardeerd werd;
voorts voeren in die nacht drie Britse motortorpedoboten via het Noordzee-
kanaal naar het [Jselmeer?; op de Waddenzee die geheel door de Luftwaffe
beheerst werd, verscheen evenwel op de 13de korte tijd slechts één Britse
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