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Van het moment af waarop de Duitse aanval ingezet was, had koningin
wilhelmina zich gestoten aan haar machteloosheid. Ze voelde zich in het
paleis Noordeinde als opgesloten - ze wàs dat ook. Overal om Den Haag
werd gevochten, tal van gewonden waren naar de ziekenhuizen overge-
bracht, ze brandde van verlangen, hen te bezoeken om hun moed in te
spreken en om van waardering te getuigen voor hun dappere inzet. Geen
kans! Gezien de berichten omtrent de overal ingrijpende Vijfde Colonne
(berichten die de koningin 'maar half' geloofde'), werd het door de militaire
autoriteiten onraadzaam geacht dat zij het paleis zou verlaten waar zij be-
schermd werd door de compagnie van het regiment grenadiers die aanvan-
kelijk het Huis ten Bosch beveiligd had. Wat kon zij doen om's lands positie
te versterken? Als hoofd van het Huis van Oranje achtte zij zich gerechtigd,
rechtstreeks (d.w.z.: buiten de ministers om) contact op te nemen met de
hoofden van andere Europese vorstenhuizen - dus stuurde zij op de tweede
oorlogsdag een telegram naar de koning van Italië waarin zij een beroep deed
'op de edele gevoelens welke te allen tijde het Huis van Savoye bezield heb-
ben. .. Ik hoop dat Uwe Majesteit haar invloed zal aanwenden opdat de
rampen van de oorlog aan de burgerbevolking bespaard zullen blijven en
de grondbeginselen der menselijkheid geëerbiedigd zullen worden door alle
oorlogvoerenden zonder enige uitzondering", ook dus door Italië's politieke
bondgenoot, Duitsland ..Antwoord kreeg zij niet; koning Victor Emanuel
was machteloos - even machteloos als paus Pius XII die op de rode een tele-
grafische sympathiebetuiging aan de koningin gezonden had welke hem op
een scherpe terechtwijzing vanwege de Duce te staan kwam."
Wat kon de koningin nog meer doen? Op de I I de en op de rzde werd een

deel van haar aandacht in beslag genomen door haar pogingen om het
prinselijk gezin naar een veiliger oord te doen vertrekken - eindelijk, op de

1 Koningin Wilhelmina: Eenzaam maar niet alleen (1959), p. 272. 2 Tekst van het
telegram in Enq., dl. II a, p. 78. 3 De paus verdedigde zich, aldus de Duitse ambas-
sadeur, met de opmerking, 'dass er nur als der ûber allen welttichen. Gesenehen stenende
oberste Priester gesproehen und jedes politische Wort wie zum Beispiel 'Invasion', das eine
Stellungnahme enthalte, 'äng.stlich.ver.inieden habe." (Telegram; 13 mei 1940, van de
Duitse ambassadeur te Rome aan het Auswàrtige Amt, FOjSD, 239433).


