
Bezuidenhoutseweg 30

Het paleis Noordeinde verlaten hebbend, begaf generaal Winkelman zich
naar het gebouw waar het kabinet vertoefde, Bezuidenhoutseweg 30.
Minister-president de Geer was afwezig; deze was weer thuis gaan slapen.
Minister Dijxhoorn die gekleed enkele uren te rusten lag en onmiddellijk
gewekt werd toen de opperbevelhebber verscheen, ditmaal vergezeld door
de chef-stafvan de landmacht, generaal-majoor van Voorst tot Voorst (die
boven in het gebouw bleef wachten'), liet de Geer per auto ophalen" en toen
deze gearriveerd was, herhaalde Winkelman de deprimerende mededelingen
die hij aan de koningin gedaan had.
Was het moment aangebroken waarop de ministers de koningin opnieuw,

maar nu nog klemmender dienden te adviseren, Den Haag te verlaten?
Een heftige discussie ontstond waaraan ook de directeur van het kabinet

der koningin, jhr. mr. G. C. W. van Tets van Goudriaan, en een van haar
adjudanten, overste Phaff (die zich beiden naar Bezuidenhout 30 begeven
hadden), deelnamen. Er was bij Dijxhoorn geen twijfel meer: de koningin
moest weg, elk uur uitstel kon fataal zijn. Maar generaal Winkelman ver-
zette zich met klem van argumenten: 'dan zou, zodra bekend werd dat
Hare Majesteit was vertrokken, de zaak in elkaar klappen en dan was het met
verder Weerstand bieden gedaan. Besloten werd', aldus Dijxhoorn, 'dat aan
Hare Majesteit nog niet zou worden geraden, het land te verlaten.' Dijxhoorn
Was het met dat besluit, kennelijk met instemming van de Geer genomen,
niet eens; toen jhr. van Tets en overste Phaffhet gebouw verlieten, bezwoer
hij de overste, aan de koningin mee te delen dat zij naar zijn oordeel 'het
land moest verlaten, wilde zij niet riskeren, in handen van de Duitsers te
vallen." Dijxhoorn ging verder: hij meende dat ook het kabinet diende te
vertrekken, ja hij was van oordeel dat het geen zin had, het gewapend verzet
vol te-houden.
Indie geest sprak hij met de toevallig verschijnende chef van de marinestaf,

vice-admiraal Furstner, aan wie hij tevens adviseerde, 'het restant van de
vloot naar Zeeland te verplaatsen.f De admiraal, die bij gebreke aan in-
lichtingen uit het Algemeen Hoofdkwartier eigenlijk geen denkbeeld had hoe
de zaak er voor stond", beschouwde elk praten over een vertrek van koningin
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