
CAPITULATIE 1

en ministers als laakbaar defaitisme; de tranen sprongen hem in:de: ogen,
'is dit het land van een Tromp en een de Ruyter', barstte hij 10sl- maar
Dijxlioom hield vol: waren er Nederlandse marine-eenheden die bij het
vertrek der regering gebruikt konden worden? Neen, zei Furstner. Kon deze
dan de Engelsen om torpedobootjagers vragen? Dat zou hij doen. Furstner
stelde zich in verbinding met de Engelse marine-attaché en van deze ontving
hij kort voor zeven uur bericht dat zich van's morgens tien uur af vijf
Engelse torpedobootjagers bij Hoek van Holland zouden bevinden; dat
bericht gafhij door aan minister Dijxhoorn alsmede aan de koningin.ê

Inmiddels was de ministerraad bijeengekomen. De Geer en Dijxhoorn
hadden de mededelingen van generaal Winkelman van zoveel belang geacht
dat naar hun mening het gehele kabinet zich over de situatie beraden moest ..
Omstreeks zes uur zat men in de schuilkelder om de tafel. De opperbevel-
hebber herhaalde wat hij tevoren aan de minister-president en de minister
van defensie gezegd had: Duitse tanks waren in opmars naar. Rotterdam
waar de Maasbruggen nog steeds in Duitse handen waren, de Vesting Hol-
land werd dus in het hart bedreigd en het was de vraag of men die dreiging
zou kunnen afwenden. De generaal sprak kalm en zakelijk, als steeds. 'Ik kan
mij niet veroorloven, geëmotioneerd te zijn', had hij tegen een der ministers
gezegd.ê 'Wat wenst u nu te doen?' vroeg de Geer. Kort maar krachtig kwam
het antwoord: 'Doorvechten.' Dijxhoorn sprong op, 'heftig bewogen,'
aldus Bolkestein, 'terwijl tranen in zijn ogen zichtbaar werden. 'Als- het
verloren is, dan laat ik die arme jongens zich niet langer doodvechten', riep
hij uit, nerveus heen enweer lopend. De opperbevelhebber antwoordde' niet.:iI
Albarda, even geëmotioneerd als Dijxhoorn, viel zijn ambtgenoot bij; het
werd, betoogde hij, 'tijd om op te houden;" Dijxhoorn trok de lijn door: de
koningin diende onmiddellijk Den Haag te verlaten, het kabinet ook.
Protest van Winkelman: hij vond dat 'in één woord schandelijk'v; taak der
regering was het, in het land te blijven, men moest weerstand bieden tot het
uiterste, 'bij wijze van spreken tot de laatste man en de laatste patroon."
Het kabinet kon niet tot een besluit komen, behalve tot dat ene dat men de

koningin zou aanraden, uit Den Haag weg te gaan. Het was de natuurlijke
taak van de minister-president om haar dat mee te delen, maar de Geer was

1 Getuige A. Q: H. Dijxhoorn, a.v., p. 89, en M. P. L. Steenberghe, a.v:,;.p'."5,r6:
2 Proces-verbaal, 21 okt. 1946, van A. Q. H. Dijxhoorn (Bijzondere Raad van
Cassatie, dossier-de Geer, proces-verbaalno. 39). 3 M. P. L. Steenberghe, I nov.
1955. 4 G.. Bolkestein: 'Herinneringen en beschouwingen', p. 15. ~Getuige
H. G. Winkelman, Enq., dl. I c, p. 557. 6 Getuige A. Q. H. Dijxhoorn, a.v;;.p; 89:
7 A.v., p. 44. . "., '.
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