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'DUS MOEST IK WEGGAAN'

vochten en zijzelf, hun koningin, buiten schot bleef, was haar onverdraaglijk
- even onverdraaglijk was het haar dat zij niet bij machte geweest was, het
land voor welks lot zij zichzelf verantwoordelijk stelde (had zij in de jaren
'20 en '30 toen de defensie zo verwaarloosd werd, dan toch moeten aftre-
den ?), het lijden te besparen dat er sinds die vrijdagochtend, drie eindeloze
dagen geleden, over gekomen was.
De dood op het slagveld leek verkieslijk boven het verderleven.
Maar het gezond verstand verzette zich tegen die impuls bij welke, dunkt

ons, enerzijds schuldgevoel een rol speelde, anderzijds de -romantische
behoefte, de Nederlandse historie in te gaan als de vorstin die de nederlaag
van haar krijgsmacht niet overleefd had; die historie was het scherm waarte-
gen Wilhelmina steeds haar daden geprojecteerd zag. Zij besefte evenwel op
die r jde mei dat zij, zelfs als zij dat wilde, in de zich voordoende chaos de
Grebbelinie niet eens zou kunnen bereiken. Blijven en zich gevangen laten
nemen? Dat nooit! Had Willem de Zwijger de komst van Alva soms afge-
wacht? Was Hitler niet een even duivelse figuur als de Spaanse dwingeland?
'Het had geen zin', verhaalde zij ons, 'mij als gevangene naar Berlijn te laten
voeren en van mijn volk gescheiden te zijn. Dan had ik niets meet kunnen
doen. Dus moest ik weggaan.'!
Was dat een vlucht? Zou dit niet zeker een vlucht lijken, en zou zulks,

eenmaal bekend geworden, elke strijdende militair niet als een dolksteek
treffen en haar de achting van het volk dat haar boven alles dierbaar was, op
slag doen verliezen? Aan een gaan naar Engeland dacht zij niet: het moest
toch mogelijk zijn, van Zeeland uit leiding te geven aan de voort te zetten
Nederlandse weerstand, zoals koning Albert I van België in de eerste wereld-
oorlog zijn volk bezield had van het klein restant Belgisch gebied uit dat
achter de ijzer lag! 'Bericht Winkelman', tekende de koningin vier jaar
later aan, 'liet geen andere keus als een poging Albert." Poging - meer niet.
Het stond niet vast dat zij Zeeland zou kunnen bereiken. -Hoe. dan ook:
rondom Den Haag werd nog gevochten, Dordrecht en Rotterdam verde-
digden zich, een veldslag was gaande bij de Grebbeberg - en zij verliet haar
residentie, het zenuwcentrum der landsverdediging. Er stak voor haar gevoel
een element van smadelijke desertie in dat zij niet kon verkroppen: 'ik wist',
zei zij ons, 'dat alles wat ik deed, fout was. Als ik bleef, was het fout. Als ik
wegging, was het ook fout. Ik wist óók dat de mensen het verkeerd zouden
begrijpen.Tk had natuurlijk ook de regering aan mijn dochter kunnen over':'

'r

1 Koningin Wilhelmina, 17 maart 1956. 2Koningin Wilhelmina:' Dagaanteke-
ningen' (vóór 17 juli 1944) (archief kabinet der koningin).
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