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DE KONINGIN IN HOEK VAN HOLLAND

reikt was waarheen de conunandant luchtverdediging inmiddels enig extra
afweergeschut gedirigeerd had.! Van de bij de mond Va)1 de Nieuwe Water-
weg aanwezige Engelse torpedobootjagers (intussen viel nog een Duitse bom
dicht bij de plaats waar de koningin en haar gevolg zich ophielden) kreeg de
'Hereward' opdracht, het hoge gezelschap naar Zeeland te brengen, maar men
had aan de Hoek geen gegevens betreffende de ligging van de mijnenvelden
in Zeeuwse wateren. Telefonisch verkreeg men die van de marinestaf, voor
alle zekerheid gaf de commandant van de positie-Hoek van Holland de chef
van zijn staf, kapitein-luitenant-ter-zee J. J. Logger, opdracht, de 'Hereward'
door de bedoelde mijnenvelden te loodsen. Omstreeks twaalf uur ging men
aan boord, 'bad day for you, Sir', zei een eenvoudige Engelse matroos zachtjes
en tactvol tegen overste Phaff2 Het gezelschap was inmiddels uitgebreid; drie
officieren van GS III wier namen op de Duitse Fahndungsliste stonden welke
men op 12 mei gevonden had, hadden zich er bij gevoegd: overste J. G. M.
van de Plassche, kapitein C. J. Olifiers en kapitein J. J. A. Schoonenberg, de
eerste door zijn vrouw, de tweede door vrouwen dochter vergezeld.ê
De 'Hereu/ard' zette koers naar de Wester Schelde, de Nederlandse kust op

enige afstand volgend. Koningin Wilhelmina had een zwemvest om; ter
verdere bescherming had de commandant van de jager haar een metalen
hoofddeksel gegeven, een Z.g. tin hat. De bedoeling was, in de haven van
Breskens binnen te lopen - maar zou Breskens wel veilig zijn? Per radio
werd vernomen dat de Luftwaffe zeer actief was boven Zeeland. De koningin
zei, 'dat zij desnoods van boerderij naar boerderij zou willen verhuizen'4
- maar wat zou ze dan nog voor het land kunnen doen? Overleg met de
commandant Zeeland, schout-bij-nacht van der Stad, leek geboden - helaas:
teneinde het gevaar van ontdekking door de Duitsers te voorkomen, mocht
de commandant van de 'Hereward' zijn scheepsradio niet gebruiken. Met elke
mijl die afgelegd werd, leek het riskanter, ja zinlozer om naar Zeeuws- Vlaan-
deren te gaan. In de kajuit van de commandant pleegde de koningin overleg
met Beelaerts, van Tets en haar adjudanten - ook overste Logger werd er bij
gehaald. Wat te doen? Terugvaren was onmogelijk. Dus tochnaar Engeland?
Maar dat had de koningin niet gewild! De knoop werd doorgehakt: Har-
wich zou het reisdoel worden, niet Breskens. Weer werd het de koningin te
machtig, weer barstte zij in snikken uit" - zij vond steun in het denkbeeld dat
zij van Harwich uit contact met Nederland zou kunnen opnemen 'en dáár
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1 Molenaar: De luchtverdediging, VI, p. 77-78. 2 H.J. Phaff, 18 maart 1960. 3 C.J.
Olifiers: 'Verslag vertrek koningin' (Collectie Bolkestein, map 'Koninklijke
familie'). 4 J.]. Logger, in Felderhof en Middelhoff: Temidden van haar volk, p. 149.
5 Th. Booy: De levensavond van koningin Wilhelmina, p. 146.
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