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kon ik dan beoordelen wanneer ik naar het vaderland kon terugkeren en
naar welke plaats. Bovendien zou ik nu nog een poging kunnen doen, meer
militaire bijstand te verkrijgen.'!

Omstreeks vijf uur in de middag meerde de 'Hereward' in Harwich en voor
de derde maal in de geschiedenis zette een hoofd van het Oranjehuis onder
dramatische omstandigheden voet op Engelse bodem: stadhouder willem III
in I688 als troonpretendent, will em V in I795 als door de Fransen verdreven
vluchteling. wilhelmina op I3 mei I940 - vluchteling, balling als haar bet-
overgrootvader.

De ministers

Dat de koningin besloten had, Den Haag te verlaten en naar Hoek van Hol-
land te gaan, werd om negen uur van het paleis Noordeinde uit bericht aan
het kabinet- - het kabinet kende evenwel niet het reisdoel van de vorstin:
Zeeuws-Vlaanderen; 'niemand wist', aldus Dijxhoom, 'waarheen Hare
Majesteit was gegaan." Penibele situatie! Sommigen veronderstelden dat de
koningin Zeeland zou trachten te bereiken, Dijxhoom nam aan dat zij direct
of indirect in Engeland zou arriveren." Los van die onzekerheid, maakte het
feit dat de koningin de residentie verlaten had, het voor de ministers dubbel-
urgent om tot een besluit te komen wat zij zèlf zouden doen: blijven of ver-
trekken ? Vertrekken met een delegatie van ministers of als volledige minis-
terraad? Aan welke instantie moest in dat tweede geval het regeringsgezag
overgedragen worden? Waarheen zou men gaan: naar Zeeland of naar
Engeland? Zou men hoofdambtenaren meenemen en, zo ja, welke? Moest
men nog maatregelen nemen om te bevorderen dat het kabinet of dat
sommige ministers, waar zij zich ook zouden bevinden, konden beschikken
over de bijtijds weggevoerde goudreserves van de Nederlandse Bank? Hoe
zou menjegens volksvertegenwoordiging en volk de genomen besluiten toe-
lichten? En naast dit alles was er de klemmende vraag of de krijgsmacht het
verzet tegen de Duitse indringer moest volhouden. Zo ja, hoe lang? Maar wie
moest, bij eventuele ontstentenis van de regering, het besluit tot capitulatie
nemen en welke omstandigheden zouden dat besluit rechtvaardigene
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