WANORDELIJK KABINETSBERAAD

Van een minister-president die tegen de situatie opgewassen was, had men
kunnen verwachten dat hij het, alle spanningen ten spijt, de toestand over-
ziende, zou opbrengen, de hier weergegeven reeks vragen te formuleren
om ze vervolgens successievelijk aan de orde te stellen, aldus een zo al niet
snelle, dan doch duidelijke besluitvorming stimulerend. De Geer was hier-
toe niet bij machte. Zijn wereld was onverhoeds ineengestort, zijn veerkracht
gebroken. Zo nerveus was hij dat hij die maandagochtend nauwelijks meer
in staat was, een telefoontoestel te bedienen, ‘zenuwachtig zat hij maar aan
het cijferrad te draaien.”! Er was geen orde meer in de vergadering — niet
alleen de muinisters, maar ook anderen namen aan de steeds verwarder be-
sprekingen deel: van het departement van financién de secretaris-generaal,
jhr. mr. A. M. C. van Asch van Wijck, zeer met de Geer bevriend en door
deze al die dagen naar Bezuidenhout 30 meegenomen?, van het departement
van buitenlandse zaken de secretaris-generaal, Snouck Hurgronje, en de
kabinetschef van de minister, jhr. mr. H. F. L. K. van Vredenburch. Dan
kwamen om tien uur de generaals Winkelman en van Voorst tot Voorst aan
het beraad deelnemen (de eerste al voor de tweede keer) dat, wat de ministers
betrof, eigenlijk van zes uur af gevoerd werd — gevoerd zonder onderbreking
maar ook zonder vaste orde. Soms zat men om de vergadertafel, soms besprak
men de situatie in kleine groepjes; de ene minister werd een tijdlang weg-
geroepen, de andere moest dringend telefoneren van de ruimte uit waarin de
besprekingen plaats vonden - ‘het was’, aldus later Dijxhoorn, ‘een ellende,
al die besluiteloosheid aan te zien.’

Vooral hij ergerde zich; zijns inziens was de strijd verloren en moest, ter
voorkoming van verder bloedvergieten, overgave aangeboden worden. Het
beroep op de Engelse regering had niets uitgehaald: zij had die ochtend via
haar gezant doen weten dat zij niet bij machte was, de grootscheepse hulp te
verlenen waar het kabinet de vorige middag om gevraagd had - lag het dan
niet op de weg van het kabinet (van ‘de regering’ kon men niet langer spre-
ken: de koningin was vertrokken), de opperbevelhebber instructie te geven,
onmiddellijk de strijd te staken? Of moesten eerst nog duizenden, tiendui-
zenden wellicht, sneuvelen voor het einde kwam dat, gegeven de opmars
van de Duitse tanks, toch onvermijdelijk was? ‘Het is nu binnen afzienbare
tijd afgelopen’, betoogde Dijxhoorn met name jegens generaal Winkelman
die pertinent weigerde, het hoofd in de schoot te leggen. ‘Tk voelde er niets
voor’, zei de minister, later de discussie weergevend,
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