
MAANDAG 13 MEI

'nu iedereen maar te laten afslachten, teneinde de oorlog nog een dag of een
halve dag te rekken; daaraan hadden wij en ook onze bondgenoten niets. De
generaal vroeg: wat wilt u dan? Waarop ik antwoordde: dan wil ik er mee
uitscheiden zodra verder weerstand bieden nutteloos is. Dat wilt u misschien
niet als militair, u wilt u uiteraard als militair verdedigen tot de laatste man
en de laatste patroon en als ik in uw schoenen stond, zei ik misschien precies
hetzelfde, maar hier is nog verantwoordelijkheid tegenover het Nederlandse
volk en de regering wil niet nog een laatste bloedige show geven als er niets meer
aan te doen is. Aan Churchill heb ik door van Kletfens doen vragen, nog iets te
zenden, maar deze had niets meer.'!

Zag Dijxhoom de zaak niet te pessimistisch? Stond het wel zo vast dat men,
ook als de Duitse tanks Rotterdam bereikten, aan de Maas geen afweer-
front kon opbouwen? Was de Grebbelinie niet alsnog te verdedigen? Was
Nederland niet juist jegens zijn bondgenoten verplicht, wel degelijk 'tot de
laatste man en de laatste patroon' door te vechten? Sprak de minister van
defensie niet te zeer in paniek? Had men wel voldoende gegevens om de
militaire situatie te overzien? Dat er een moment kon aanbreken waarop
het brengen van verdere offers geen zin meer had, werd niet betwist, nu ook
door generaal Winkelman niet - maar was dat moment op maandag-
ochtend 13 mei gekomen?

Slechts weinige ministers waren er welke die vraag positiefbeantwoordden,
het gevoel van menigeen kwam er tegen in opstand - en Dijxhoom hield
niet vol.

Toen de generaals Winkelman en van Voorst tot Voorst Bezuidenhout 30
opnieuw verlieten, was wel een soort algemene overeenstemming bereikt dat
het voortzetten van de strijd op een bepaald ogenblik zinloos kon worden,
maar een nieuwe, duidelijke instructie was te dien aanzien niet aan de opper-
bevelhebber verstrekt. Dijxhoom had dat punt laten vallen; hij 'durfde',
schreef hij later, 'deze zaak' (waar geen overeenstemming over te bereiken
viel) 'niet meer aan te binden om nog grotere vertraging te voorkomen'2
- vertraging ten aanzien van het vertrek der ministers.
Daar drong hij onophoudelijk op aan, in tegenstelling tot Gerbrandy, die,

op zichzelf voorstander van een uitwijken van het kabinet, van mening was
dat men daarmee terwille van de indruk bij de publieke opinie minstens
nog een volle dag moest wachten - maar Dijxhoom zei: 'Het gaat niet
langer." Deze had ook al maatregelen genomen: voorziende dat in elk geval
sommige ministers met hem Den Haag zouden verlaten, had hij om negen

! Getuige A. Q. H. Dijxhoorn, a.v., dl. I c, p. 44-45. 2 A. Q. H. Dijxhoorn: 'De
dagen van 9-13 mei 1940" p. 40. 3 Getuige P. S. Gerbrandy, Enq., dl. II c, p. 630.
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