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VE RDEELDHEID

uur zijn adjudanten, kapitein mr. H. J. KruIs en luitenant-ter-zee eerste
klasse J. E. A. Post Uiterweer, opdracht gegeven, zijn geheime stukken te
verbranden, voor transport te zorgen (auto's moesten om elf uur voor Be-
zuidenhout 30 gereed staan) en hem, de minister, te vergezellen.'

Ongeveer op het moment waarop Dijxhoorn die opdrachten gaf, kwam
gelijk vermeld, bericht binnen dat de koningin vertrekken zou naar Hoek
van Holland. Zij alleen? Was niet volstrekt noodzakelijk dat de minister-
president haar vergezelde? Ieder was het daarover eens, maar de Geer,
aan wie alle besluitvaardigheid ontzonken was, zei: ik ga alleen als van Asch
van Wijck meegaat (deze weigerde); toen zei hij: 'Ik sta er op dat de minister
van justitie meegaat, want het is mogelijk dat we op de Hoek staatsrechtelijke
handelingen moeten verrichten, waarbij we het advies van de minister van
justitie nodig hebben.'2 Dachthij aan abdicatie van de koningin? Was daar in
het kabinet ook van gerept? Het slot van het lied was dat de Geer noch
Gerbrandy vertrokken. Eindeloos werd er over gedebatteerd of wel nood-
zakelijk was dat het gehele kabinet Den Haag verliet, 'eindeloos werd er ge-
praat, welke rninisters zouden gaan en welke in Nederland zouden achter-
blijven, alle mogelijke combiriaties werden gemaakt." Wel te verstaan:
sommigen der aanwezigen (Steenberghe, van Rl1ijn, Snouck Hurgronje,
van Vredenburclr') waren op dat moment van mening dat, vooral nu de
koningin vertrokken was, het kabinet het volk niet in de steek mocht laten
- en men diende, aldus met name Steenberghe, zeker niet te vertrekken zonder
het regeringsgezag behoorlijk overgedragen te hebben: hoe zou het volk
reageren als men vernam dat de regering verdwenen was? 'Revolutie of
onlusten' zouden, zei van Rhijn, kunnen uitbreken, 'als niemand zou weten
in wiens handen het gezag op dat ogenblik berustte." Steenberghe en hij
zeiden dat ze er niet aan dachten, Den Haag te verlaten. Blijft ge, zo werd
tegen hen betoogd, dan wordt ge werktuig in Duitse hand; 'wij hebben er',
aldus van Rhijn,

'tegenover gesteld dat het toch in zekere zin ook wel weer aan onszelf lag, wat
wij dan deden, en dat het zeker risico's met zich meebracht, maar dat we toch
meenden dat die risico's zouden kunnen opwegen tegen de bezwaren die het
weggaan zou hebben."

Men werd het niet eens.

1H. J. Kruls, 16 febr. 1956; A. Q. H. Dijxhoorn: 'Mémoires', p. 1-2; getuige
A. Q. H. Dijxhoorn, Enq., dl. II c, p. 90. 2 Getuige A. M. Snouck Hurgronje, a.v.,
p. 17I. ,3 Getuige A. Q. H. Dijxhoorn, a.v., p. 90. • A. Q. H. Dijxhoorn: 'De
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