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melding van de overdracht van het regeringsgezag aan generaal Winkelman.

In de vooravond gingen de ministers scheep op de ‘Windsor’, samen met
de leden der legaties van Belgi€ en Noorwegen.! Ook dr. M. van Blanken-
stein, gewaarschuwd door de Engelse legatie, kwam aan boord; hij was die
dag uit Den Haag naar Hoek van Holland gefietst, zijn vrouw en schoon-
dochter kwamen met twee kleinkinderen per taxi uit Wassenaar.2 De oor-
logsbodem vertrok om 7 uur 20.® De commandant had de leden van de
Nederlandse regering voor hun besprekingen de beschikking gegeven over
zijn eigen kajuit.® Nauwelijks was men buitengaats of een Duits vliegtuig
viel aan. De ‘Windsor’ werd niet geraakt.

De Enquétecommissie ‘Regeringsbeleid 1940-1945” van de Tweede Kamer,
over het algemeen karig, om niet te zeggen schriel met lof, heeft ‘het op
13 mei 1940 te Hoek van Holland genomen besluit, de zetel van de regering
naar Engeland te verplaatsen’ ‘een der belangrijkste beslissingen van de gehele
oorlogsperiode’ genoemd. ‘Dit feit’, aldus haar toelichting,

‘heeft de gehele verdere oorlogvoering van Nederland beheerst; het heeft de
invloed van Nederland in de bondgenootschappelijke beraadslagingen verzekerd;
het heeft de organisatie van de activiteit van marine en koopvaardij in de strjd
ter zee mogelijk gemaakt; het heeft het internationale prestige van Nederland
hoog gehouden; het heeft aan het verzet in het bezette gebied een onont-
beerlijke morele en daadwerkelijke steun verleend en tenslotte heeft het de
mogelijkheid geschapen tot een effectieve voorbereiding van de bevrijding en het
herstel van Nederland . . . Het wil de commissie dan ook voorkomen dat het
tijdig verplaatsen van de zetel van de regering een daad is geweest van emi-
nent politiek belang, zodat het besluit daartoe als een van de belangrijkste credit-
posten op de balans van de verrichtingen van het kabinet moet worden
beschouwd.’

1 Nierstrasz: Algemeen Overzicht, p. 105. 2 Een week tevoren, op 6 mei, was bekend
gemaakt dat het weekblad De Haagse Post aan van Blankenstein, schrijver van
het buitenlands overzicht, ‘om principi€le redenen’ ontslag verleend had. (De Tele-
graaf, 7 mei 1940): hij schreef te anti-Duits. Van Blankenstein was in die tijd ook al
medewerker van het Utrechts Nieuwsblad. Hij moest in Hoek van Holland zijn
identiteit bewijzen door te vertellen wat hij de laatste tijd in dat dagblad geschreven
had (getuige M. van Blankenstein, Eng., dl. IT ¢, p. 240). 3 Nierstrasz: West- en
Noordfront Vesting Holland, p. s9. ¢ Bolkestein: ‘Kort overzicht van enige gebeur-
tenissen op IO tot 13 mei 1940, Eng., dl. II b, p. 137. % Eng., dl. IL a, p. 262.
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