HET OORDEEL DER ENQUﬁTECOMMISSIE

Los van de vraag of de termen waarin deze toelichting vervat is, wellicht
enigszins overtrokken zijn, zouden wij willen stellen dat de bewoordingen
der Enquétecommissie een doelbewustheid en een energieke wil tot de strijd
suggereren die (het zal nog blijken) zeker in de begintijd in Londen verre van
algemeen waren. Was het niet veeleer zo dat het, met name na het voor-
beeld dat de Poolse regering gegeven had, eigenlijk de natuurlijkste zaak van
de wereld was dat ook de Nederlandse ministers alle moeite zouden doen,
uit handen van de vijand te blijven? Waarbij nog te bedenken valt dat het
Poolse kabinet geen verantwoordelijkheid droeg voor overzeese gebieds-
delen.

Daarvan afgezien, achten wij de conclusies der Enquétecommissie onvol-
ledig. Zij spreekt van ‘de regering’. Inderdaad, op 14 mei bleken koningin
Wilhelmina én haar ministers zich in de Engelse hoofdstad te bevinden. Dat
was evenwel van beide zijden toeval, geen opzet. Wat tonen de feiten? De
koningin heeft zonder regel overleg met haar ministers Den Haag verlaten,
zich daarmee van die ministers en impliciet ook van haar grondwettelijke ge-
bondenheid distanciérend. Van Hoek van Holland uit trachtte zij Zeeuws-
Vlaanderen te bereiken, het kabinet Engeland. Zij wist op 13 mei niet waar
zich het kabinet op de 14de zou bevinden, het kabinet niet, waar de koningin
dan zou vertoeven. Hier openbaarde zich een spanning in het constitutioneel
bestel (geenszins onbekend aan de Enquétecommissie, maar door haar niet
gememoreerd) waar in latere delen nog van te gewagen valt. Neen, wij heb-
ben geen behoefte aan juichkreten, al zijn wij allerminst blind voor het
zware offer dat op die 13de mei zowel van Wilhelmina als van de ministers
gevergd werd.

Nog wist het Nederlandse volk, nog wisten vooral de tegen een wanhopige
materiéle overmacht strijdende troepen van niets.

‘Tot de laatste man standhouden’

Tegen het vertrek van koningin en kabinet had, gelijk weergegeven, gene-
raal Winkelman zich aanvankelijk verzet. Hij had eveneens hetin de minister-
raad door Dijxhoorn en anderen geopperde denkbeeld, de strijd onmiddel-
litk te staken, met kracht en niet zonder innerlijke verontwaardiging ver-
worpen. Hield hij het nog voor mogelijk, die strijd geruime tijd vol te
houden ? Of meende hij dat het, gezien Nederlands bondgenootschappelijke
banden en los van de afloop der gevechten, eenvoudig plicht was, zo lang
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