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officieren naar de burgemeester van Harlingen en eiste van deze dat hij de
commandant van Kornwerderzand tot overgave zou bewegen ; de Kavallerie-
commandant vertrouwde dat de burgemeester voldoende onder de indruk
zou komen van het Duitse oorlogstuig dat hij op weg naar Kornwerderzand
zou passeren. De burgemeester weigerde evenwel; hij had, zei hij, verlof
nodig van de commissaris van de koningin en deze, telefonisch geraadpleegd,
antwoordde, aldus de Duitse officier: ‘Wenn die Deutschen die Besatzung zur
Ubergabe auffordern wollen, sollen sie es doch allein versuchen.’®

Kort na vijf uur ’s middags werd Kornwerderzand van de kop van de
Afsluitdijk uit onder vuur genomen door het geschut dat de Duitsers bij de
hand hadden; de uitwerking was minimaal. Desniettemin togen op per-
soonlijke last van de divisieccommandant tegen het invallen van de scheme-
ring vijf detachementen Duitse fietsers op pad; zij werden, toen zij een
achthonderd meter van Komwerderzand verwijderd waren, hevig onder
vuur genomen. Vier detachementen reden ijlings terug, het voorste bleef,
tot het donker geworden was, op de dijk liggen en reed toen eerst terug.?

De aanval was volledig mislukt. Kort tevoren waren bovendien bij de kop
van de Afsluitdijk de eerste salvo’s gevallen van zwaar Nederlands geschut:
het scheepsgeschut van de kanonneerboot ‘Johan Maurits van Nassau’.

Dit schip dat, gelijk eerder vermeld, op de 13de uit Hoek van Holland
Den Helder bereikt had, had van de commandant stelling-Den Helder (onder
wie Komnwerderzand ressorteerde) opdracht gekregen, de Duitse artillerie
bij de kop van de Afsluitdijk met zijn drie 15-cm kanonnen onder vuur te
nemen. Het was een riskante onderneming: de Luftwaffe beheerste het lucht-
ruim boven de Waddenzee. Desondanks naderde de ‘Johan Maurits van
Nassau’ het aangegeven punt tot op uiterste schootsafstand (ruim achttien
kilometer); laat op de 13de mei vielen de proefsalvo’s. Op de 14de (de Duitse
artillerie begon om acht uur weer op Kornwerderzand te vuren) werd de
beschieting hervat; door de lage nevel kon men van de ‘Johan Maurits van
Nassau’ af het doel niet waarnemen, maar de enkele correcties die nodig
waren, werden van Kornwerderzand uit telefonisch naar Den Helder en
en vandaar radiografisch aan het schip bericht. Ongeacht het gevaar van
Duitse luchtaanvallen, had de commandant, teneinde met zijn scheepsge-
schut beter te kunnen richten, de ‘Johan Maurits van Nassau’ voor anker
laten gaan. Ruim honderd zware granaten werden afgevuurd. Zij vielenin de
Duitse opstellingen, zodat de Duitsers gedwongen waren, hun artillerie
terug te trekken, Verliezen leden zij niet.

1 ‘Die 1. Kavallerie-Division im Westen 10.5.40-29.6.40’ (CDI, 3.0838-39). 2 A.v.,
3.0840.
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