
MAANDAG 13 MEI

XXXI. Zuidfront Vesting Holland op 13 en 14 mei
Rode pijlen: voornaamste aanvalsrichtingen der Duitsers op 13 mei. Zwarte pijlen:

voornaamste terugtochtrichtingen der Nederlandse troepen.

waarts op te rukken; zou men met beide aanvallen succes hebben, dan zou
men dwars over het Eiland een cordon gelegd hebben, waarmee de autoweg
Moerdijk-Dordrecht versperd zou zijn.
Alles liep mis.
De aanvalsgroep die zich in de vroege ochtend ten westen van de Kop

van 't Land formeerde, werd van half vijf af meer dan een uur lang door
Duitse duikbommenwerpers bestookt; van de schaarse Nederlandse artillerie
ging een deel verloren; de boerderij waarin zich de commandopost van de
aanvalsgroep bevond, vloog in brand. Korte tijd later (men was net bezig,
de door de luchtaanval uiteengeslagen compagnieën opnieuw te ordenen)
naderden uit het westen enkele tientallen tanks, voorzien van gele herken-
ningslappen (die werden door de Duitsers gebruikt om te voorkomen dat
hun vliegtuigen de eigen tanks zouden beschieten of bombarderen) - het
geel werd door sommige Nederlandse militairen voor oranje aangezien.
Plotseling verspreidde zich het gerucht: 'De Fransen zijn er!' Enthousiast
rende een deel van de troepen de Z.g.bondgenoten tegemoet - tegelijk opende
de voorste Duitse tank het vuur. Plaatselijk ontstond paniek; velen gaven
zich over, anderen renden weg. Achterwaarts wist men uitbreiding van de

320


