EILAND VAN DORDRECHT

paniek te bezweren, ja de artilleristen van het Korps Rijdende Artillerie
slaagden er in, twee Duitse tanks onschadelijk te maken, waarna de overige
terugreden. Nieuwe luchtbombardementen volgden - zij ‘sloegen de onder-
delen uiteen en verwekten een gevoel van machteloosheid.”

De commandant van de Lichte Divisie, kolonel van der Bijl, was op de
12de tegen twaalf uur ’s nachts tegenover Dordrecht vastgelopen bij het
Papendrechtse veer dat niet in werking was. Om één uur kon hij oversteken.
Hij begaf zich eerst naar de commandopost bij Dubbeldam die hij de vorige
avond verlaten had, maar ging vandaar, nog in de nacht, op last van de
commandant Vesting Holland, generaal van Andel, naar de Dordrechtse
binnenstad waar hij zijn nieuwe commandopost vestigde in het bureau van
de kantonnementscommandant, overste Mussert. Dat de aanval richting
Wieldrecht mislukt was, werd de kolonel spoedig duidelijk; hij vreesde dat
wat van zijn Lichte Divisie op het Eiland stond, door de Duitse tanks en
vliegtuigen in de pan gehakt zou worden; aan generaal van Andel vroeg
hij verlof, met zijn troepen noord van de Merwede terug te gaan; dat verlof
werd verleend? — ’s morgens om tien uur was de kolonel weer in de Alblas=
serwaard, ’s middags om één uur had de aanvalsgroep waar men de Duitse
tanks voor Franse aangezien had, met achterlating van veel materiaal en in
grote verwarring (sommigen braken naar de Dordrechtse binnenstad door,
anderen trokken naar Werkendam, één groepje bleef bij de Kop van 't Land
zitten) zich via de spoorburg over de Merwede ten noorden van deze rivier
teruggetrokken. Het betrokken bataljon {(oorspronkelijk ca. achthonderd
militairen) was toen tot honderdzestig man gereduceerd, ‘de manschappen
waren dodelijk vermoeid en hadden sedert de morgen van 10 mei’ (drie-en-
een-halve etmaal geleden) ‘slechts eenmaal warm gegeten’.® De spoorbrug
over de Merwede werd op de 14de opgeblazen.*

Vanuit de Dordrechtse binnenstad had men ’s morgens op de 13de op
enkele punten getracht, in de richting van het station en de spoordijk (de
vorige dag in Duitse handen gevallen) door te breken. Telkens ging veel tijd
verloren doordat de uitgehongerde en vermocide troepen meenden uit
huizen en tuinen door Vijfde Colonnisten beschoten te worden. Inmiddels
werd de binnenstad ter verdediging ingericht. In alle straten die er toegang toe
gaven, werden barricades opgeworpen, sommige bruggen werden opgehaald,
niet evenwel de bruggen waar pantserafweergeschut opgesteld stond ; dat kon
moeilijk dwars door de brugklep heen schieten. Het wachten was op de Duit-
sers. Inderdaad, ’s middags om drie uur trachtten ca. twaalf Duitse tanks in de

1 Nierstrasz: Zuidfront Vesting Holland, p. 133. ® A, p. 148. ® A.v,, p. 135.
1 A, p. 220.
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