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binnenstad door te dringen. Eén van de bruggen werd, toen een dier tanks
naderde, nog iuist op tijd opengedraaid - toen kwam een ordonnans van over-
ste Mussert meedelen datFranse tanks in aantocht waren; de overste had dit
van generaal van Andel vernomen." De Nederlandse militairen begonnen
daarop verheugd met rood-wit-blauwe vlaggen te zwaaien, 'de wagencom-
mandant wuifde terug, de vechtwagen reed tot kort voor de brug en opende
toen een overweldigend vuur.'2 Intussen kwam die tank de brug niet over.
Elders reden, ondanks heldhaftig verzet van kleine detachementen wiel-

rijders en speciaal van de bedieningsmanschappen van het pantserafw-eerge-
schut, enkele tanks wel de binnenstad binnen (het daverde er van het schieten,
puien stortten in, huizen en winkels vlogen in brand) maar in de wirwar van
straten en stegen voelden de Duitsers zich niet veilig: zij trokken terug. Snel
werden de bruggen opnieuw bezet, de barricades verhoogd, prikkeldraad-
rollen aangevoerd. Terstond gelastte overste Mussert om, met het oog op het
vervoer van de gewonden, een deel van de rijwegen open te laten. 'Jullie
ziet spoken', zei hij tot enkele officieren der wielrijders die hem op de Duitse
tanks opmerkzaam maakten." Die officieren die de broer van ir. Mussert al
enkele dagen lang als Vijfde Colonnist beschouwden, besloten daarop, zijn
orders (kolonel van der Bijl had alle in Dordrecht nog aanwezige troepen
onder zijn bevel geplaatst) in de wind te slaan.
Pas in het begin van de avond slaagde kolonel van der Bijl er in, de troepen

van het tweede regiment wielrijders uit wier rijen velen in dé Dordrechtse
binnenstad die middag stevig van zich afgebeten hadden, telefonisch te
bereiken. De regimentscommandant gafhij opdracht tot de algemene terug-
tocht over de Merwede; deze waarschuwde overste Mussert. De overste had
wellicht die dag, wellicht een der vorige dagen, tegen de commandant Ves.,
ring Holland gezegd: 'Generaal, ze denken dat ik een verrader ben omdat ik
een broer van Mussert, de leider der NSB, ben, maar ik beloof u dat ik Dor-
drecht zal houden'? - nu weigerde hij aanvankelijk kolonel van der Bijls
order op te volgen; tenslotte verliet ook hij Dordrecht en in de nacht van
13 op 14 mei stak om drie uur de laatste pont met Nederlandse troepen de
Merwede over; beide ponten werden nadien tot zinken gebracht. Er
bevond zich toen nog 'een vrij groot aantal achterblijvers' in de stad:
militairen die alle verband kwijtgeraakt of van uitputting ingeslapen waren,"
Het was een zeer gedund en gedemoraliseerd restant van de Lichte Divisie

1Vredegerechtshof, arrest, 28 april 1942, inzake A. J. C. Bom en A. J. Kruithof, p.
12-13 (Archief NSB, map II02). 2 Nierstrasz: Zuidjront Vesting Holland, p. 144.
3 A.v., p. 148. 4 Vredegerechtshof, arrest, 28 april 1942, inzake A. J. C. Bom en
A. J. Kruithof, p. 12. 5 Nierstrasz: Zuidfront Vesting Holland, p. 149.

322


