EILAND VAN DORDRECHT

dat zich de 14de mei in de Alblasserwaard bevond om er geleidelijk achter
Noord en Merwede in stelling te komen. De twee dagen strijd op het Eiland
van Dordrecht waren een onontwarbaar kluwen van raadselachtige gebeurte-
nissen geworden. Achter elk misverstand werd boos opzet vermoed. Dat
overste Mussert een geslepen verrader was, stond voor velen als een paal
boven water en om verder onheil te voorkomen, besloot die middag een
kapitein der wielrijders op aansporen van een eerste luitenant, de overste
te arresteren. Hij trof hem te Sliedrecht in een kamer aan, in gesprek met drie
officieren. ‘Handen omhoog!’ riep hij. ‘Tk laat me niet door een kapitein
arresteren!” protesteerde de overste, ‘Schiet me maar kapot als je een kerel
bent!’ De kapitein ging twijfelen aan de juistheid van zijn optreden maar toen
overste Mussert, zich omdraaiend, de luitenant vroeg: “Wie bent u?’ en
daarbij zijn handen liet zakken, loste deze vier schoten op hem; overste
Mussert stierf enkele uren later.

Van Dordrecht uit had men op de 13de niets tegen de Moerdijkbrug kunnen
ondernemen. Er was die ochtend nog één bommenwerper over, een T-s.
Onder bevel van Initenant Swagerman (dezelfde die op 10 mei voor de kust
van het Westland met zijn toestel in zee gestort was) kreeg dit vliegtuig
opdracht om, onder bescherming van twee G-i-jagers, de Moerdijkbrug
aan te vallen met twee mijnbommen. Om 5 uur 19 steeg Swagerman van
Schiphol op. Hij wist de brug te bereiken, zijn eerste bom miste, zijn tweede
kwam vlak naast een brugpijler in het water terecht, maar ontplofte niet.
Het trof ongelukkig dat juist in die tijdsspanne de Luftwaffe, zoals wij al weer-
gaven, zeer actief was boven het Eiland van Dordrecht. Samen met een van
de jagers werd Swagermans toestel, door een groep veel snellere Messer-
schmitts achtervolgd en ingehaald, op de terugtocht bij Ridderkerk neerge-
schoten; de commandant en alle bemanningsleden kwamen om het leven.
Het wapen der Militaire Luchtvaart was zijn laatste bommenwerper kwijt.?
Nog vé6r de T-s zijn hoogst riskante opdracht kreeg, had (om half twee
’s nachts) generaal-majoor van Voorst tot Voorst van Den Haag uit gelast
om de Moerdijkbrug met alle in Beijerland beschikbare artillerie onder vuur
te nemen.? Die beschieting was op de 12de al begonnen; zij werd nu voort-
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