
MAANDAG 13 MEI

bataljon uit Hoek van Holland. 'Doodop' kwam het in de vroege ochtend in
Rotterdam aan, 'de soldaten zaten met een bord eten in hun hand te slapen.'!
Aanvallen met die troepen? Uitgesloten.
Inmiddels waren in Hoek van Holland Engelse hulptroepen gearriveerd:

het bataljon van de Guards. Deze beroepsmilitairen hadden motorfietsen en
lichte pantserwagens bij zich. Generaal Winkelman wenste dat het bataljon
onmiddellijk naar Rotterdam vertrok; ook de Engelse consul-generaal in de
bedreigde Maasstad drong daar op aan, maar de commandant, zich beroepend
op uit Londen ontvangen orders, weigerde: hij mocht desnoods naar Den
Haag gaan, maar niet naar Rotterdam. Persoonlijk begafhij zich in de mid-
dag inderdaad naar Den Haag waar hij beweerde dat de Moerdijk in Franse
handen was2 en Rotterdam dus geen bijzondere gevaren liep - zijn bataljon
bleef in Hoek van Holland waarheen hijzelf in de nacht van 13 op 14 mei
terugkeerde.

In die omstandigheden moest kolonel Scharroo voor de aanval op de
Maasbruggen toch weer een beroep doen op Nederlandse troepen die van de
lode mei af alle spanningen van de strijd doorstaan hadden. Twee detache-
menten mariniers, beroepsmilitairen, maar nu in khakikleding en niet in hun
al te opvallend donkerblauw uniformê, werden, nauwelijks was het die och-
tend licht, in de strijd geworpen. Weer ontbrak veel aan de coördinatie; de
detachementen rukten na elkaar op, niet gelijktijdig; effectieve artilleriesteun
ontbrak; van mortieren, ter plaatse aanwezig, werd geen gebruik gemaakt.
Desondanks wist een van de twee detachementen, na met een vlet de Scheep-
makershaven overgestoken te zijn (die, als alle havens in dit stadsgedeelte, vol
brandende schepen lag"), via de ruïnes van huizen de Boompjes te bereiken.
Op de oprit van de Willemsbrug werden door de mariniers al mitrailleurs in
stelling gebracht, toen plotseling van over de Maas en uit het gebouw van de
levensverzekeringsmaatschappij een hevig vuur losbarstte. Doden en gewon-
den vielen - en de mariniers trokken terug. Zes raakten op de Willemsbrug
geïsoleerd; één hunner sneuvelde, éénwerd gewond. De vier overigen vonden
door het opzij schuiven van een ijzeren plaat een benarde schuilplaats onder
het wegdek, op het landhoofd van de brug. Vandaaruit konden zij af en toe
Duitsers onder vuur nemen. Meer dan een dag lang bleven zij er zitten, beur-
telings de gewonde verzorgend 'met niet meer dan de zuurtjes van enkele
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