ROTTERDAM

rollen frujetta’, die één hunner ‘uit een kapotgeschoten winkel had weten te
grissen op weg naar de brug.”?

Het had niet veel gescheeld of de Duitsers hadden het gebouw van de
Nationale Levensverzekeringsmaatschappij prijsgegeven. Een man of vijftig,
zestig had er zich verschanst; ze zaten er nagenoeg geisoleerd?; in de nacht
van zondag op maandag hadden ze enige versterking ontvangen van het
Noordereiland maar doordat de Willemsbrug onder vuur lag, konden muni-
tie en levensmiddelen hen alleen via een onder het brugdek gespannen kabel
bereiken® — veel was het niet. Ze stonden op het punt zich over te geven (‘men
had de witte vlag reeds gereed’) — toen weken de mariniers. Door dat laatste
feit was het kolonel Scharroo onmogelijk, de al klaar liggende springmidde-
len naar de omstreden bruggen over te brengen. De uitvoering van generaal
‘Winkelmans opdracht was mislukt.

Datdeed devraagrijzen, watnuverder de taak was der Nederlandse troepen.

Op de ochtend van de 13de wees overste Wilson er generaal-majoor van
Voorst tot Voorst telefonisch op, dat voortgezette hardnekkige verdediging
tot de geleidelijke vernietiging der stad zou leiden. Ten antwoord gaf gene-
raal Winkelman ’s middags kolonel Scharroo persoonlijk de instructie om het
oprukken van Duitse troepen over de Maasbruggen tot elke prijs te voor~
komen en ‘desnoods tot de laatste man stand te houden.’® Een eis tot
overgave, na overleg met Oberstleutnant von Choltitz overgebracht door de
kapelaan van de parochie op het Noordereiland en door een beambte van het
Meteorologisch Instituut dat in dat zwaarbeproefde stadsdeel gevestigd was,
werd door kolonel Scharroo afgewezen.®

Misschien luwde hier en daar in Rotterdam op die vierde oorlogsdag de
algemene nervositeit; het kwam althans minder vaak tot schietpartijen van
Nederlanders op Nederlanders. Een bange vraag van veel algemener beteke-
nis was gerezen, al door overste Wilson gesteld: wat zou het einde zijn als
men Rotterdam benoorden de Maas hardnekkig blééf verdedigen ? Dicht bij
de rivier woedden al felle branden, tramwagens stonden er verlaten, de stra-
ten waren er met glasscherven bezaaid. Zou de stad straks wijk voor wijk
verdedigd, wijk voor wijk vernietigd worden?

Schuin over de rivier, ter hoogte van Vlaardingen, werden met machtiging
van generaal Winkelman, de olie-installaties bij Pernis op de middag van
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