VALKENBURG

waar de autoweg Rotterdam-Den Haag en de nieuwe wijken van Overschie
nog niet op stonden. Van nog groter belang was, dat bij hun troepen (die
gezien hadden hoe Rotterdam in het begin van de middag zwaar gebombar-
deerd was) in het algemeen de fut er uit was. Velen hielden zich schuil,
anderen verdwenen in de richting van Delft. Tegen vijf uur smiddags kwam,
vlak bij Overschie, ook die nieuwe opmars tot staan.?

Zo ook bij Valkenburg. Hier was pas tegen het einde van de middag van
14 mel een nieuwe, stevige aanval in voorbereiding ; hij werd niet meer inge-
zet. Wel was op 13 mei de beschieting van het dorp hervat. Voor de ongeveer
driehonderd Nederlandse krijgsgevangenen en voor de burgerij werd het een
onhoudbare toestand. De krijgsgevangenen, in een garage samengeperst,
moesten zelf zien hoe ze 2an eten kwamen; soms mochten een paar man fou-
rageren. ‘Hebben enige weckflessen met ingemaakte groenten gevonden’,
schreef één hunner op de 13de,

‘De andijvie is, geloof ik, bedorven. Maar als je honger hebt, eet je alles, zelfs
halfverrotte peen! Kippen worden geslacht. 'n Lammetje loopt rond, die zal
ook wel gevild worden. Geloof dat artillerie weet dat we hier liggen, want alles
om ons heen wordt platgeschoten. Boerderijen zien we door de raampjes der
garage af branden. Duitse soldaten gaan broederlijk met ons om...

Dinsdag 14 mei. Leef nog steeds en ben gezond, doch wederom slecht gesla-
pen ... Ik bemachtig een sigaar en een stukje kip ... Hoera, om negen uur
krijgen we brood. Het is wel niet veel, maar het stilt de honger enigszins. Twee
uur: één fles inmaak snijbonen delen onder vijf-en-twintig man! We maken
ruzie om het nat. Hoe lang nog?*®

Die laatste vraag stelden zich met name ook de mannelijke inwoners van
Valkenburg die eveneens door de Duitsers gevangen werden gehouden. Zij
die ouder waren dan vijf-en-zestig en alle vrouwen en kinderen kregen even-
wel dinsdagmorgen verlof, naar Katwijk te trekken. ‘Ouden van dagen die
moseilijk lopen konden, zag men op handkarren zitten, één zat er zelfs in een
kinderwagen.’d De ‘armzalige stoet” werd door misverstanden van Neder-
landse kant nog beschoten ook — ja de vluchtelingen werden aanvankelijk
door Nederlandse troepen met de bajonet tot halverwege Valkenburg terug-
gedreven voor ze zich dan toch naar Katwijk mochten begeven.? Evacuatie
van gewonden werd door de commandant van het Iste legerkorps niet toe-
gestaan : eerst moest, zei hij, de Duitse bezetting van Valkenburg capituleren.

Dat weigerde zij.¢
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