De val van de Grebbelinie

Op Pinksterzondag, 12 mei, was de SS-Standarte ‘Der Fiihrer’ diep op de
Grebbeberg doorgedrongen. Dit regiment SS’ers had, zonder tanks maar
met sterke en effectieve steun van de Duitse artillerie, een deel van de front-
lijn veroverd; in de dwars over de berg lopende z.g. stoplijn bevonden zich
evenwel nog kleine Nederlandse eenheden; ’s avonds was een der bataljons-
commandanten van de SS, Wickerle, bij de straatweg in de richting van
Rhenen doorgebroken en had zich in een timmerfabriek genesteld die vlak
bij het viaduct over de spoorlijn lag waar de kapitein der Koninklijke Mare-
chaussee, Gelderman, Nederlandse troepen die in paniek van de Grebbeberg
af vluchtten, met zijn mitrailleurs had trachten tegen te houden - uiteindelijk
vergeefs. Alle tegenstoten die detachementen van het de Grebbeberg verde-
digende, 8ste regiment infanterie, tenslotte ook onderdelen van andere haastig
naar het bedreigde punt gezonden eenheden ’s middags en ’s avonds ingezet
hadden, waren mislukt; bij de eerste tegenstoot was de commandant van het
Ide bataljon van 8 R.L, majoor Jacomett, gesneuveld.

Zou het de Duitsers gelukken bij Rhenen de Grebbelinie geheel te door-
breken, dan zouden de verder noordwaarts opgestelde troepen niet alleen van
het oosten maar ook van het zuiden, ja van het westen uit aangevallen kun-
nen worden. Anders gezegd: uit een doorbraak bij Rhenen zou voortvloeien
dat het gehele IIde en het gehele IVde legerkorps op de Nieuwe Hollandse
‘Waterlinie zouden moeten terugvallen; dan zou men ook de Betuwestelling,
voortzetting van de Grebbelinie, moeten prijsgeven. Kon men de crisis op en
bij de Grebbeberg nog bezweren en de Duitsers door een tegenaanval terug-
werpen?

Langs de spoorweginsnijding bij Rhenen werd op de avond van de 12de
en in de nacht van de 12de op de 13de de z.g. ruglijn door allerlei infanterie-
eenheden bezet, maar in grote en toenemende verwarring. Op de avond van
de 12de was voorts door het ingrijpen van kapitein Fiévez in de commando-
post van de commandant van de 4de divisie, kolonel van Loon, een plan voor
een tegenaanval opgesteld: drie bataljons van de uit het Land van Maas en
Waal afkomstige brigade B zouden zich in de nacht samen met één bataljon
van de 2de divisie bij het dorp Achterberg concentreren om in de vroegste
schemering, om 3 uur 45 (het tijdstip waarop, naar bericht was, de Royal Air
Force met bommenwerpers de Duitsers zou bestoken), naar de Grebbeberg op
te rukken om deze, naar het zuidoosten doorstotend, van Duitsers te zuiveren.
Het aanvalsuur werd later tot 4 uur 30 verschoven.

Juist in de richting waaruit die tegenaanval ingezet zou worden, zou vol-
gens het Duitse operatieplan voor de 13de mei de SS-Standarte aanvallen;
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