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zij dwongen, hun uniformjasje, ja hun overhemd uit te doen (de mannen
liepen dan in hun hemd), met de handen omhoog te lopen en hun strijd-
makkers toe te schreeuwen dat zij hun verzet moesten staken. 'Vóór ons',
schreef later een der Nederlandse verdedigers, de vorige avond eerst op de
Grebbeberg aangekomen,

'stonden op 'n twintig meter afstand de Duitsers in twee rijen en voor elke rij
'n Hollandse soldaat. Het waren twee jongens van het 8ste die zich overgegeven
hadden, nu werden ze als schild tegen hun eigen troepen gebruikt. We wisten
niet wat we zagen, ze gilden huilend "Niet schieten, geef je over!' en stonden
met hun handen in de hoogte. 'Maar dat gaat zo maar niet', riepen verschillende
van onze jongens en begonnen te vuren vlak langs de twee soldaten. Ik was in
't begin erg zenuwachtig geweest, nu was echter alles verdwenen, je dacht
nergens meer aan, niet aan thuis of aan je eigen leven. Zou ik het ook wagen,
vlak langs de jongens te schieten? Ja, 't moet, en daar ging het eerste schot ...
Zo waren we een tijd aan het vuren, toen ineens de man voor de linker rij naar
zijn buik greep en viel. Zou die door onze eigen jongens geraakt zijn? Het kon
niet anders.'!

De toepassing van deze en dergelijke strijdmethodenê (wij komen er nog
op terug) droeg er toe bij dat de Duitse infanteristen, ondanks verbitterd
verzet op menig punt, in de loop van de ochtend de gehele stoplijn in handen
kregen. Tegen één uur omsingelden zij de commandopost van majoor Land-
zaat, commandant van het Iste bataljon van 8 R.1. De majoor had zich (zie
kaart XXIX op pag. 252) in het z.g, paviljoen van Ouwehands Dierenpark
verschanst: een klein restaurant met dunne muurtjes. Hij had, met enkele
officieren en manschappen, slechts de beschikking over één lichte mitrailleur,
een paar geweren en pistolen en een beperkte hoeveelheid munitie. 'Wij
geven ons nooit over', zei hij keer op keer. De mitrailleur werd op een tafel
geplaatst, door de ramen werd gevuurd. De Duitsers brachten een stuk veld-
geschut in stelling; zware projectielen troffen het paviljoen dat spoedig begon
te kraken. Majoor Landzaat werd gewond. Hij vond tenslotte goed dat zijn
medeverdedigers zouden trachten, zich in de loopgraven bij het paviljoen in
veiligheid te brengen. Hij bleef. Het paviljoen werd in puin geschoten. Na de
capitulatie werden de verkoolde resten van de majoor door zijn echtgenote
onder dat puin gevonden, aan de kant waar de Duitsers aangevallen hadden,
buiten het gebouwtje.ê
De commandopost van het ude bataljon werd aan het eind van de middag

omsingeld; majoor [acometti's opvolger gaf zich over. Evenals majoor Land-

1 A.W. van Straaten: 'Vijf dagen oorlog, verteld door een soldaat', p. 22. 2 Nier-
strasz: Veldleger, p. 372. 3 A.v., p. 366--67.
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