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MAJOOR LANDZAAT EN OVERSTE HENNINK

zaat had evenwel de commandant van het 8ste regiment infanterie, overste
Hennink, besloten, zich tot het uiterste te verdedigen. Zijn commandopost
lag ten noordoosten van het viaduct, in de bossen, een eindweegs van de
straatweg verwijderd. Ze was met loopgraven en prikkeldraad omgeven. Hij
had er die ochtend enkele tientallen manschappen in opgenomen van een
bataljon dat de vorige avond naar de Grebbeberg gemarcheerd was. Met
één hunner, een soldaat, was de overste in fel dispuut geraakt. De man had
gezegd, 'dat ze het verdommen, zich kapot te laten schieten, dat het toch geen
nut heeft tegen die overmacht, dat ze vrouwen kinderen hebben, enzovoort'
- de overste had verhinderd dat hij en gelijkgezinden er van door gingen.!
Langzamerhand naderden de gevechten de commandopost en tegen vier uur
's middags besefte de overste (die toen al twee uur lang geen verbinding had
kunnen krijgen met kolonel van Loon, commandant van de ade divisie
waartoe zijn regiment behoorde), dat zijn positie hopeloos was. Wij volgen
zijn verslag:
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'Ca. 16.00. Ik heb op een kaart enige afscheidswoorden geschreven aan mijn
vrouwen kinderen en gevoel mij, nadat ik mij zelf ten' dode opgeschreven heb,
volmaakt rustig. De laatstegeheime stukken die ik nog heb, worden in de keuken...
kachel verbrand. In mijn commandopost heb ik, behalve, mijn eigen verbin-
dingsafdeling en commandogroep, een groot aantal mensen gekregen (gedeelte-
lijk reeds sinds de vorige dag) van andere onderdelen,: totaal naar schatting
zestig à tachtig vreemden ... Een gedeelte van hen is reeds in het vuur geweest;
het merendeel is moreel geschokt. Zij kruipen dicht bij elkaar in de schuil-
plaatsen. Voorzover niet gewond, jaag ik hen hieruit en doe hun plaats aan-
wijzen en bezetten in mijn commandopost die, voorzover niet reeds geschied, ter
verdediging wordt ingericht. Ik neem maatregelen dat zij niet naar achteren
kunnen ontsnappen, door een opstelling van een speciaal daarvoor aangewezen
patrouille die, zo nodig, op hen moet schieten. Ik laat de mensen boven op de
borstwering kruipen en wijs hun deze patrouille. Bovendien tracht ik hun angst
weg te nemen voor de boven hun hoofden heengaande vijandelijke projectielen.
Later in de namiddag naderen vijandelijke afdelingen .. ; Er ontwikkelt zich

een hevig vuurgevecht waarbij o.a. in actie komen de ,lichte,mitrailleurs die ik
toevallig in mijn commandopost heb ... Vijandelijke vliegtuigen die boven mijn
commandopost vliegen, veroorzaken door mitrailleurvuur een dode en enige
gewonden. Hoewel ik mij vlak bij hen bevind in hetzelfde loopgraafgedeelte,
word ik niet getroffen. Als het reeds bijna donker is, wordt mijn commandant-
vaandelwacht die met mij medegaat en achter mij loopt om de opstellingen van
het personeel te verbeteren en handgranaten uit te delen, door een granaat-
scherf gewond. Nog weer iets later, als ik opnieuween ronde, doe met mijn
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1G. A. van der Hal: 'Vijfdaagse veldtocht', p. 7 (Collectie dagboeken, no. 399).


