
MAANDAG 13 MEI

regimentsadjudant, hoor ik een scherpe knal in mijn onmiddellijke nabijheid.
Laatstgenoemde die links naast mij staat, is door een aantal scherven in de rug
gekwetst. Een soldaat die rechts van mij staat, merkt rustig op dat ook hij ge-
troffen is en dat zijn oog er uit hangt'? -

desondanks hielp die soldaat de gewonde adjudant wegbrengen voor hij zelf
medische hulp zocht.
Toen het donker was, gaf overste Hennink. het regimentsvaandel aan een

sergeant en een soldaat mee, met opdracht, het zo nodig naar de Vesting
Holland over te brengen; dat gelukte. Zelfbesloot hij op de avond van de
rade, na opnieuween dag vol schermutselingen doorstaan te hebben, de
regimentsarts en zes soldaten ter verzorging der gewonden achter te laten en
met de overigen te trachten, de Rijn over te steken teneinde, weer bij de
eigen troepen gekomen, de strijd voort te zetten. Inde nacht van de rade op
de r sde wist hij met een deel der manschappen de rivier te bereiken. Een
patrouille zwom naar de overkant maar kwam niet terug. In een kalkzand-
steenfabriek richtte de overste zich ter verdediging in; op I S mei hoorde hij
omstreeks vier uur in de middag dat gecapituleerd was.ê
Vanhet 8ste regiment infanterie waren twee van de drie bataljonscomman-

danten gesneuveld, samen met omstreeks honderdtachtig andere officieren en
minderen.ê Velen hadden, ook die maandag, moedig standgehouden. Snel
was de voortgang dan ook niet geweest die de Duitse infanteristen op 13 mei
maakten. Zij bereikten de spoorweginsnijding, maar kwamen er niet over-
heen.
De SS'ers van Wäckerle hadden dat 's morgens al gepoogd. Die SS'ers

joegen omstreeks tien uur Nederlandse militairen in hun hemd naar het
viaduct, achter wie zij zelf volgden. Kapitein Gelderman bleef met de zijnen
vuren. Om ongeveer half één poogde een groep SS'ers, in Nederlands uni-
form gekleed, de verdedigers van het viaduct te misleiden en te verrassen;
zij werden tijdig aan hun kaplaarzen herkend en ook die aanval werd afge-
slagen. De Duitsers riepen de Luftwaffe te hulp: tegen half twee doken zeven-
en-twintig Stukas (duikbommenwerpers) op viaduct en ruglijn neer.' De
groep-Gelderrnan bestond op dat moment uit de kapitein, twee luitenants en
twee marechaussees met één stuk pantserafweergeschut en twee mitrailleurs
waarvan de patroontrommels door enkele manschappen in een schuilnis
gevuld werden - zij bleef op post. Gelderrnan liet om half twee het
viaduct opblazen: een sergeant was de gehele morgen bezig geweest om,

1 Verslag, aangehaald door Nierstrasz: Veldleger, p. 375. 2 A.v., p. 376. 3 A.v.,
p. 499. 'In het aangevallengebied kon men het juiste aantal niet tellen; dat werd
yan,de Betuwe uit vastgesteld(a.v., p. 582).
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