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ZWARE BESCHIETING
"

ongeacht het Duitse vuur, springladingen onder de brug aan te brengen.!
's Middags kwamen Wäckerle's SS'ers onder het vuur van één Nederlandse

compagnie te liggen die, ten dele dwars tegen een stroom vluchtelingen in,
even ten zuiden van het opgeblazen viaduct de spoorweginsnijding had weten
te bereiken; de SS'ers verlieten toen de timmerfabriek.ê Omstreeks vier uur
trokken zij nog verder terug, aangezien de Duitse artillerie het gebied bij de
insnijding met granaten ging bestoken"; kennelijk meende men aan Duitse
kant dat daar een aanzienlijke Nederlandse weerstand gebroken moest
worden. Geldermans groepje had toen de laatste patroon verschoten.
Dat de Nederlandse verdediging van de spoorweginsnijding nagenoeg

over de volle lengte al in de ochtend en het begin van de middag ingestort
was, hadden de Duitsers niet opgemerkt.

*

Het instorten van die haastig bemande verdedigingslinie was in hoofdzaak
gevolg geweest van het Duitse artillerievuur. Al heel vroeg, om drie uur in
de nacht, waren de zware Duitse houwitsers uit de omgeving van Wage-
ningen begonnen te vuren. Met oorverdovende explosies sloeg de ene granaat
na de andere bij de spoorweginsnijding en ten westen daarvan in. Huizen in
Rhenen werden verpulverd, andere vlogen in brand. Waar kon men dek-
king vinden? Bij de meeste onderdelen kroop men in bestaande of geïmpro-
viseerde schuilplaatsen, de commandanten konden nauwelijks meer toezicht
uitoefenen; heel wat militairen maakten van die omstandigheid gebruik en
renden, de wapens weggeworpen hebbend, individueel of in kleine groepjes
westwaarts langs de straatweg naar EIst en Amerongen of door de bossen
ten noorden daarvan: alles beter dan in of bij Rhenen te blijven!

Urenlang duurde de beschieting; meer en meer tastte zij het moreel van de
troepen aan die de spoorweginsnijding te verdedigen hadden. Bij menige
commandant kwam de neiging naar boven, de zaak als hopeloos op te geven:
als het Duitse artillerievuur zo zwaar was, wat zou men dan wel te doorstaan
krijgen als, na die inleiding, de Duitse infanterie kwam opdagen? Met dat al
vertoonden de Duitsers zich niet, behalve bij het viaduct waar Gelderman
met zijn detachement stand hield. zulks verhinderde niet dat men door angst,
door nervositeit, soms ook door vermoeidheid, Duitsers meende te zien.
Artilleristen die iets ten noordoosten van Rhenen met hun stukken opgesteld

1 A.v., p. 407. 2 A.v., p. 406. 3 A.v., p. 378.
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