
DE TEGENAANVAL DER VIER BATALJONS

vond die zijnerzijds als regel zijn commandopost al voor de tweede of derde
maal verplaatst had.
Zo werd de verdedigingslijn aan de spoorweginsnijding verlaten, hoewel,

behalve bij het viaduct, nog geen Duitser gepoogd had, over de rails en het
prikkeldraad te komen.

i
'I

*

Hoe was het inmiddels met de tegenaanval gegaan?
De vier bataljons die zich bij Achterberg moesten opstellen (zie kaart

XXXII op pag. 33 r) en die onder bevel van de commandant van de vroegere
Groep Maas-Waal, overste G. Land, ten strijde zouden trekken, zouden aan-
vankelijk 's morgens om kwart voor vier met hun opmars naar de Grebbe-
berg beginnen: het uur van het RAF-bombardement. Engelse toestellen
kwamen evenwel niet opdagen- wèl Nederlandse: vier oude verkenners van
het vliegveld Bergen (O-ro's) die precies om half vijf Duitse artillerie-opstel-
lingen bij Wageningen bombardeerden, begeleid door twee G-r-jagers,
eveneens van Bergen, en door vijf Dczr-jagers van het hulpvliegveld Buik-
sloot. of het bombardement en de daarop aansluitende beschieting veel
materieel effect had, is twijfelachtig, maar de morele uitwerking op de
Nederlandse troepen was, hoewel kortstondig, reëel: eindelijk waren dan
toch eigen toestellen verschenen! Sommigen dachten: nu gaat het goed!
Want hoe groter de benauwenis, des te vuriger het geloof in een rnirakuleuze
ommekeer.

Om zeven uur liet de commandant veldleger, generaal van Voorst tot
Voorst, zijn staf aan de commandant luchtverdediging, generaal Best, om een
herhaling van de luchtaanval vragen. Generaal Best weigerde: vliegpersoneel
en toestellen waren op. Generaal van Voorst tot Voorst greep daarop per-
soonlijk de telefoon: de gehele Grebbelinie stond op het spel, betoogde hij.
Generaal Best zwichtte - maar nieuwe orders wilde hij niet geven, vrijwilligers
mochten opstijgen. Dat werd in Bergen aan de haastig gewekte vliegers en
waarnemers meegedeeld - allen meldden zich voor de tocht die, nu in vol
daglicht te ondernemen, met een zelfmoordpoging gelijk leek te staan. Maar
kon men de wanhopig strijdende troepen de steun onthouden waar zij om
gesmeekt hadden? Het lot van het land lag in de waagschaal; de 'oude kisten'
zouden hun best doen. Bemanningen werden aangewezen en weer stegen
vier C-IO'S op, ditmaal alleen begeleid door de vijf jagers van Buiksloot.
Bombardement en beschieting werden, ondanks zwaar Duits afweervuur,
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