
MAANDAG 13 MEI

herhaald.' Het was toen omstreeks twaalf uur. Alle toestellen keerden be-
houden terug; de Luftwaffe kwam, zoals wij zagen, eerst ruim een uur later
in dit gebied opdagen.
Juist daar die luchtaanvallen een zekere ondersteuning vormden voor de

tegenaanval van overste Land's vier bataljons, was het zeer te betreuren dat
de beschikbare Nederlandse artillerie, die nog veel nauwer met de infanterie
had kunnen samenwerken dan de luchtmacht, bij die tegenaanval slechts in
geringe mate ingeschakeld werd; vermoedelijk door misverstanden werd, de
gehele ochtend door, de straatweg van Wageningen naar de Grebbeberg die
voor de Duitse' aanvoer van vitaal belang was, niet eenmaal onder vuur ge-
nomen.ê Bij het gehele plan voor de tegenaanval had men trouwens de
artillerie verwaarloosd. Dat was een eerste fout in een opzet die ook overigens
niet deugde. Overste Land constateerde al in de nacht van 12 op 13 mei dat
zijn vier bataljons om half vijf (het tijdstip waarop de opmars uiteindelijk
ingezet moest worden) onmogelijk gereed konden staan; met moeite kreeg
hij een kwartier uitstel. Hoe moest hij dat aan zijn troepen berichten? De
overste was van meet af aan vrijwel geïsoleerd; hij had geen verbinding met
kolonel van Loon en beschikte om contact op te nemen met zijn bataljons,
slechts over één eigen motor-ordonnans en één motor met zijspan van een
ander onderdeel.
Er was meer dat niet deugde.
Van de vier bataljons die de tegenaanval moesten uitvoeren, waren drie

afkomstig van de brigade B die in de nacht van 10 op II mei het Land van
Maas en Waal verlaten had. Die bataljons hadden zich op de r rde en rzde
grotendeels te voet via de Betuwe naar de buurt van Amerongen begeven,
soms onderweg door Duitse vliegtuigen beschoten. Overste Land's regiment
was op de r rde bij Wijk bij Duurstede met door motorboten gesleepte
pontons over de Rijn gezet. 'Om het gevaarlijke van deze overtocht nog eens
te onderstrepen was', aldus een luitenant-sectiecommandant, 'een aalmoeze-
nier zo handig om vóór het vertrek van elke nieuwe pleeg naar de overkant,
aan de zich daarbij bevindende katholieke soldaten de gelegenheid te geven,
bij hem de absolutie te bekomen." Gelukkig: de Luftwaffe was niet opnieuw
komen opdagen. Van Wijk bij Duurstede was men, terwijl velen nerveus
telkens naar de lucht speurden (waren ergens Duitse toestellen te zien?) over
de smalle dijken oostwaarts gaan marcheren. De meeste militairen van de
drie bataljons waren dan ook doodmoe toen zij in de nacht van 12 op 13 mei
in vrachtauto's geladen werden om naar de omgeving van Achterberg
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