EEN ‘ONVERANTWOORDELI]K ROTZOOIT]E’

overgebracht te worden. Door elkaar gehotst stapten ze er in het pikdonker
uit; ze moesten maar zien hoe ze op de vochtige en kille bosgrond nog iets
van rust of slaap vonden. Er was niets te eten of te drinken.

Om kwart voor vijf stonden de vier bataljons nog niet gereed; één van de
vier kwam pas om zeven uur opdagen. Men moest, de opmars ingezet zijnde,
eerst door een gebied trekken waar nog eigen troepen lagen; door dat
gebied kronkelde de stoplijn met zijn hinderlijke loopgraven en nog veel
hinderlijker prikkeldraadversperringen. Vrijwel geen der officieren had een
goede kaart; bovendien wist men niet precies waar zich nog Nederlanders,
nog minder waar zich al Duitsers bevonden. Soms ploften granaten neer,
soms werd men met geweren of mitrailleurs beschoten, als regel door meer
westelijk opgestelde Nederlandse troepen die van geen tegenaanval gehoord
hadden en automatisch op alles vuurden wat zich in het terrein véér hen
bewoog. ‘Ik persoonlijk’, aldus de luitenant-sectieccommandant die wij
zojuist citeerden,

‘voelde onmiddellijk aan dat dit een katastrofe voor ons moest worden: een
troep in de strijd onervaren huisvaders van dertig tot vijf-en-dertig jaar die
misschien in een goed te verdedigen stelling nog te gebruiken waren, maar
absoluut ongeschikt om daarmee een aanval te ondernemen, in te zetten in dood-
vermoeide toestand, na in ongeveer twintig uur geen eten of drinken te hebben
gehad en bijna twee dagen geleden voor het laatst van een warme maaltijd te zijn
voorzien, en zonder in het bezit te zijn van handgranaten (deze zaten op de
munitie- en gereedschapswagens die ‘natuurlijk’ niet meegegaan waren bij het
autotransport), en op klaarlichte dag over open terrein, is een onverantwoorde-
lijke onderneming die vooral tegenover een leger als het Duitse op een débacle
moest uvitlopen . . . Ik sprak hierover met mijn kapitein Walkate en met kapitein
Termoten van de Iste compagnie van ons bataljon die naast de onze zou op-
trekken; zij waren het beide volkomen met me eens en classificeerden het hele
zaakje als een ‘onverantwoordelijk rotzooitje’, maar dienst is dienst, order is
order, we hadden slechts te gehoorzamen en te zien wat we er nog van konden
maken.

Bij de afmars die op een enkele uitzondering na (bij de 1ste compagnie van
kapitein Termoten deden zich nl. een paar gevallen voor van plotselinge krank-
zinnigheid, waarbij de slachtoffers schril gingen lachen, wartaal uitslaan en
akelig begonnen te dansen en springen) door de hele troep zonder morren, in
absoluut doodse stilte, maar met loden schoenen en met een gevoel of we ter
slachtbank werden gevoerd, werd ingezet, zag ik overal starre, strakke gezichten
van mensen die blijkbaar allen met hun gedachten thuis waren en bij zichzelf
reeds bezig waren, afscheid te nemen van het leven.’

1 Awv., p. 9-10.
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