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En deze uitgeputte, slecht-uitgeruste, gedemoraliseerde troepen waren
het die, nadat zij enkele uren lang door onbekend terrein geploeterd hadden,
de SS-Standarte 'Der Führer' frontaal tegemoet liepen, soms in bossen, soms
in bouwland dat nauwelijks dekking bood. Het vuren begon. De tegenaanval
kwam onmiddellijk tot staan - de SS'ers bleven zich daarentegen voor-
waarts werken, menigmaal de eerste gevangenen die zij hier maakten, soms
ook krijgsgevangenen uit de sector vlak ten noorden van de Grebbeberg die
zij bezig waren te veroveren, als dekking voor zich uit drijvend. 'Twee in
onze kazemat geworpen handgranaten', zo schreef later een van de krijgs-
gevangenen uit die tweede groep,

'deden ons naar buiten strompelen, nadat we eerst door de luchtdruk tegen en
door elkaar werden geworpen. Wat buiten op ons stond te wachten, leek niet
meer op mensen! Wilde figuren in camouflagepakken, berkentakken op de
helmen, roetzwarte gezichten en met moderne pistolen en mitrailleurs in de
handen. Brullend als wilde dieren!
Onze wapens werden afgerukt. Mijn geweer werd smalend bij de greep door-

midden gebroken onder de uitroep: 'Schweinereil' Anderen brulden als Indianen:
'Wo sind die Engländer?' en gingen tegen ons te keer alsof wij Duitsland binnen
waren gevallen! ...
De kogels vlogen nu om ons heen; we stonden blijkbaar precies in de vuur-

lijn. jàssen uittrekken en broekzakken omkeren!' werd er gebruld. In onze
overhemden werden we, met onze handen omhoog, in linie gezet als vee, in de
richting van onze eigen, nog bemande flankloopgraven gedreven. Achter ons,
met handgranaten en pistolen in de hand, de Duitsers. Onze makkers daar
schoten als duivels ...
Eindelijk kwam het bevel 'Liegen!' maar 't was al te laat. Links en rechts

hadden de kogels hun werk gedaan. Arme jongens!'!

Op weer een ander punt zagen bij de tegenaanval ingedeelde militairen een
groep Duitsers naderen met de handen omhoog en voorafgegaan door enige
Nederlandse soldaten. Men dacht: die Duitsers zijn krijgsgevangen gemaakt.
Sommigen verlieten hun dekking en liepen die Z.g. krijgsgevangenen tege-
moet - tot plotseling een van de soldaten die tot vooroplopen gedwongen
was, met de uitroep: 'Ze schieten, de schoften!' kwam toerennen. Meteen
vuurden de Duitsers - velen vielen getroffen neer."

Ook de compagnie waartoe de luitenant-sectiecommandant behoorde die
had horen zeggen dat de tegenaanval een 'onverantwoordelijk rotzooitje'
was, kwam spoedig klem te zitten. 'Toen wij', zo legde hij zijn herinneringen
vast,

lD. A. de Korte: 'Actie 'Schapenscheerder', mei 1940', p. 9. 2 Nierstrasz: Veld-
leger,p. 429.
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