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delen van het rode regiment infanterie dat de Grebbelinie ten noorden van
de Grebbeberg had moeten verdedigen, nu dooreengemengd met eenheden
die de vorige avond tussen de spoorweginsnijding en Achterberg in stelling
gegaan waren. Sommigen bleven hun wapenen torsen, vele anderen wierpen
ze weg. Vergeefs poogden hier en daar officieren en onderofficieren, de man-
schappen tegen te houden; ze werden veelal overspoeld en meegesleurd.

Op een van de wegen trachtte overste Land persoonlijk, de chaos te bezwe-
ren. 'Dit bleek', aldus Nierstrasz, 'monnikenwerk te zijn daar de paniek de
troep zodanig te pakken had dat de meesten weer wegtrokken, zodra zij bui-
ten onmiddellijk toezicht waren." Toen de overste korte tijd later door middel
van een ordonnans een mondelinge order van generaal Harberts ontving om
de tegenaanval met alle kracht door te zetten, beschikte hij nog maar over
vier- tot vijfhonderd man, grotendeels ongewapend - hier vielniets mee te be-
ginnen. Daarop kwam nog een schriftelijk bevel, weer van de generaal, waar
de overste in las: 'Duitsers waarschijnlijk vrij zwak doch brutaal en door-
tastend." 'Vrij zwak' - 't mocht wat! De vier- tot vijfhonderd man dachten
er niet aan, de aanval te hervatten; op een gegeven moment werd in hun
midden een spreekkoor ingezet: 'Wir wollen kapitulieren.' Later in de middag
vertrok de overste; kort na half zes vroeg hij de commandant van het rode
regiment infanterie (het meest zuidelijke regiment van de zde divisie die ten
noorden van de 4de de Grebbelinie verdedigde - zie kaart XXI op pag. 202)
om versterkingen; deze konden niet beschikbaar gesteld worden." Overste
Land beriep zich op de van generaal Harberts ontvangen order - geen succes.
Woedend vertrok hij, vermoedelijk met de bedoeling bij de generaal zijn
beklag te doen." -

Er werd die dag niets meer van hem vernomen.
Uit de resten van de bij de tegenaanval ingezette vier bataljons bevond

zich twee dagen later, op 15 mei, nog een kleine groep in de bossen bij Drie-
bergen; een andere groep had op de avond van de rade Soesterberg bereikt.
De overigen waren westwaarts verdwenen, meest individueel, soms ill

burgerkleding die zij ergens hadden weten te bemachtigen.

*

Op de straatweg die van Rhenen via EIst, Amerongen en Leersum naar
Doom liep waar zich generaal Harberts' hoofdkwartier bevond, bewogen
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