
KOLONEL VAN LOON

zich sinds de vroege ochtend van die Pinkstermaandag tal van vluchtelingen
westwaarts: militairen wien het Duitse artillerievuur bij Rhenen de schrik
in de benen gejaagd had. Bij EIst werd op bevel van de generaal omstreeks
tien uur een cordon gelegd om die vluchtenden op te vangen, te ordenen en
opnieuw in te zetten.' Een hopeloze taak! Een deel trok door de bossen om het
cordon heen en diegenen die men opving, lieten zich nauwelijks ordenen,
laat staan weer naar Rhenen zenden. Wel vertrokken daarheen in de ochtend
nog enkele colonnes met voorraden; zij botsten op andere colonnes die
Rhenen verlaten hadden. Grote opstoppingen ontstonden. De stroom van
vluchtelingen nam toe. 's Middags legde de commandant van de brigade B
een tweede cordon bij Amerongen; een heel bataljon werd er voor gebruikt;
hijzelf en de meeste van zijn stafofficieren:waren urenlang bezig met terug-
trekkenden op te vangen, te sorteren en weer tot kleine eenheden samen te
voegen. Om te voorkomen dat de Duitsers zouden doorstoten, werden bij
EIst, maar met gedesorganiseerde, ten dele zelfs ongewapende troepen,
allerlei weerstandslijnen bezet die practisch waardeloos waren. Daarbij kon-
den nu soms ook grotere eenheden gebruikt worden die op bevel van hun
commandanten in groepsverband uit de buurt van het brandende Rhenen
kwamen aanmarcheren.

Onder hen die in het begin van de middag in EIst arriveerden, bevond
zich ook, vergezeld van de meeste van zijn stafofficieren, de commandant van
de 4de divisie, kolonel van Loon.
De kolonel had zich die ochtend in zijn commandopost (zie kaart XXXII

op pag. 331) geen beeld kunnen vormen van de strijd. Eerst meende hij
dat de tegenaanval goed verliep, later dat de Duitsers de spoorweginsnijding
al gepasseerd waren. Bericht kwam binnen (het was onjuist, als zoveel be-
richten) dat een groep verklede Duitsers een watertoren die ten westen van
zijn commandopost lag, bezet had. Ook anderen vernamen dat. Een van de
batterijen bij Rhenen ging op de toren schieten; de slechtgerichte granaten
vielen dicht bij kolonel van Loons commandopost neer; enkele bewakings-
manschappen werden gewond en de kolonel kreeg de indruk dat zijn com-
mandopost al van nabij door Duitsers beschoten werd." Om half één gafhij
opdracht, de spoorbrug bij Rhenen te vernielen (een opdracht die niet uit-
gevoerd werd; de springploeg was er van door gegaan") - een goed half uur
later besloot hij zijn commandopost te verlaten, teneinde niet in handen te
vallen van de Duitsers die hij al vlakbij waande. Dat verlaten vond over-
haast plaats; de adjudant werd niet gewaarschuwd, de telefonische appara-
tuur niet vernield (de adjudant deed dat iets later op eigen gezag). Temidden

1 A.v., p. 462. 2 A.v., p. 443. 3 A.v., p. 457.
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