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MAANDAG 13 MEI

van 'een chaos 'van voertuigen, hollende paarden en auto's" reed de kolonel
naar EIst waar hij een nieuwe verdedigingslinie wilde vormen; maar, vertelde
hij later aan de Enquêtecommissie,

;de mensen die mij daar gepasseerd zijn, waren in een dusdanige stemming, dat;
als ik hun de revolver op de borst gezet had om hen neer te schieten, zij het ook
goedgevonden hadden. Zij waren doodop. Als ik de een op een bepaalde plaats
zette om te graven en in stelling te komen en ik ging naar een ander, dan liep
de een weer weg. Zij waren op."

In de loop van die middag werd de chaos op de straatweg van uur tot uur
groter. Het aantal vluchtelingen en terugtrekkende eenheden nam toe.
Rijen militaire vrachtauto's trachtten toeterend het westen te bereiken.
Artilleristen, bezweet, het gelaat zwart van de kruitdamp, sloegen met de
zweep op hun paarden in die stukken geschut trokken - andere artilleristen
hadden hun vuurmonden onbruikbaar gemaakt en laten staan, zulks volgens
bevel van de artillerie-commandant van de 4de divisie die om half twee
telefonisch gelast had: 'Vuurmonden onbruikbaar maken, te voet terugtrek-
ken op Elst bij het café.'3
Vijf afdelingen artillerie waren voor de 4de divisie beschikbaar geweest,

drie met veldgeschut, twee met 15 cm-houwitsers. Als gevolg van het gebrek
aan coördinatie hadden zij, voor bevel tot de terugtocht kwam, de gehele
ochtend door veel te weinig vuuropdrachten ontvangen; twee afdelingen

___ na 6 uur 40 zelfs geen enkele meer." Van die vijf afdelingen trok slechts één
('deze werd', aldus Nierstrasz, door de commandant, majoorW. P. van den
Abeelen, 'zeer goed aangevoerd enheeft zeer goed gewerkt") met de gehele
resterende munitievoorraad en alle houwitsers op één na (die door Duits
vuur defect geraakt was) naar het westen; om zes uur 's avonds verzamelde
zij zich ordelijk in Amerongen; terecht ziet Nierstrasz hier een bewijs in,
dat het achterlaten van de stukken allerminst noodzakelijk was." Misschien
bevonden zich omstreeks zes uur enkele Duitsers in Rhenen; veel waren het
er niet? en zware wapenen konden zij niet bij zich hebben: over de spoorweg-
insnijding waar het viaduct op last van kapitein Gelderman vernield was, had
de Duitse genie eerst om kwart over twaalf de volgende nacht eennoodbrug
klaar."

Het gehele gebied van de Grebbeberg was toen sinds vele uren door de
verdedigers verlaten; ca. driehonderdtachtig hunner waren er op de dagen
van II tot 13 mei gesneuveld."
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