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neraal zijn staf op de avond van Pinksterzondag voorlopige aanwijzingen voor
die terugtocht laten opstellen; verzonden werden die aanwijzingen eerst de
volgende ochtend.! Zij gaven aan, welke sectoren van het oostfront door de
genoemde legerkorpsen en brigades bemand moesten worden; ten oosten van
het front zouden, ter dekking, de voornaamste wegen in een lijn van Culem-
borg naar Soesterberg bezet worden, vlak ten noorden van de Lek door een
bataljon uit hetIlIde legerkorps(dat dus eerst de rivier zou moeten oversteken),
overigens door twee nieuwe infanterieregimenten; die regimenten waren
onder commando van de voormalige territoriale bevelhebber Owerijsel,
kolonel Dwars, uit de troepen gevormd die van de IJsellinie uit de Grebbe-
stelling hadden weten te bereiken?; onze lezer herinnere zich dat die terug-
tocht op de noordelijke Veluwehelft vrij goed geslaagd was. Tenslotte zouden
de Lekdijken met omgeving bij het inundatiegebied (kwetsbare punten!)
door detachementen uit het Illde legerkorps bezet worden. Het Illde leger-
korps was nog niet in de strijd betrokken geweest en bevond zich, in de
Waal-Lingestelling opgesteld (zie kaart XXXIV op pag. 345), verder west-
waarts dan de andere onderdelen; het zou de Lekdijken dus eerder kunnen
bereiken. Uiteraard zou een deel ook van die detachementen (twee bataljons)
de rivier moeten oversteken.

Wij spraken van ‘voorlopige aanwijzingen’: ze zouden, al of niet gewijzigd,
eerst van kracht worden op het moment waarop generaal van Voorst tot
Voorst de algemene terugtocht zou gelasten. Op de ochtend van de 13de
stond het voor de generaal nog geenszins vast dat dat moment spoedig zou
aanbreken. Wel groeide er toen een gevoel van grote ongerustheid in het
hoofdkwartier te Zeist. Gemeend werd zelfs dat Vijfde Colonnisten zich in de
nabijheid genesteld hadden; de generaal gelastte de evacuatie van de burger-
bevolking uit de bij het hoofdkwartier gelegen wijk: ruim achthonderd
Zeistenaren werden ’s middags per trein naar Voorburg overgebracht.?

’s Morgens waren de schaarse berichten die generaal van Voorst tot Voorst
vernam, steeds somberder geworden. Tegen half negen belde generaal Har-
berts op; benoorden Rhenen, berichtte hij, trokken troepen in wanorde
terug, hij ‘zeide dat met dergelijke sujetten niet viel te vechten’. Niet te
vechten ? Generaal van Voorst tot Voorst gaf ‘de pertinente last, de vijand
met alle middelen terug te werpen.’”® Hij deed meer: het Ilide legerkorps
kreeg opdracht (een opdracht die niet meer uitgevoerd kon worden), niet
met enkele bataljons, maar met twee gehele regimenten de Lek over te
steken.5 Overigens kon men slechts afwachten; reserves waren er niet meer.

1 A.v., p. 70. Gereconstrueerde tekst: p. 73. % A.v., p. 721. 3 A.v,, p. 77.
4 Hoofdkw. veldleger: Dagboek, 13 mei 1940, p. 127. 5 Nierstrasz: Veldleger, p. 79.
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