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DE VOORBEREIDING DER TERUGTOCHT

Om twee uur kwam generaal Harberts weer aan de lijn; generaal van Voorst
tot Voorst tekende aan wat de commandant van het rrde legerkorps te be-
richten had:

'4de divisie onder tegenaanval blat niet meer.
Teruggaan naar lijn EIst-Veenendaal.
Troepen lopen alle weg bij eerste projectiel.
Ordeloze bende, chaos.
Langs twee wegen Land opdracht gegeven om aanval door te zetten. Land

heeft order ontvangen.
De keizer, keizerin en kinderen suspect.'1

De ade divisie verslagen, de tegenaanval mislukt - generaal van Voorst tot
Voorst nam aan dat de Duitsers met kracht door de bres zouden stoten die
zij in de Grebbelinie geslagen hadden. Het 'zwaarste en moeilijkste ogenblik'
van zijn leven'' was aangebroken. Hij liet de chef van zijn staf, kolonel
A. H. Schimmel, het hoofd van zijn sectie operaties, overste Nierstrasz,
en kapitein Fiévez (die het plan voor de mislukte tegenaanval opgesteld had)
bij zich komen. 'Zo is de toestand', zei hij hun, .

, 'dit is het laatste bericht van de commandant Ilde legerkorps. Mijn besluit is,
dat wij vannacht terug moeten op het oostfront van de Vesting Holland.'
De eerste die toen iets zeide, was kapitein Fiévez die opmerkte: 'Daar komt niets
van terecht.' Ik vroeg hem: 'Mijnheer Fiévez, weet u een andere oplossing?'
Hij antwoordde: 'Neen, generaal.' Daarop zei ik: 'Dan gebeurt het.' 's

'Om half vier waarschuwde kolonel Schimmel de drie legerkorpscom-
mandanten dat het veldleger 'hedenavond' terug zou gaan op de Vesting
Holland. Ruim een uur later werd hun per telex een uitgewerkt bevel ge-
seind dat nog schriftelijk bevestigd werd: de terugtocht moest's avonds om
half negen beginnen, voorposten of gelijkwaardige onderdelen moesten hem
dekken door in de frontlijn van de Grebbelinie (voorzover niet doorbroken)
achter te blijven, het hoofdkwartier veldleger zou naar het stafkwartier
oostfront Vesting Holland, te Gouda, verplaatst worden.'

Om zeven uur 's avonds werd Zeist door generaal van Voorst tot Voorst
verlaten.ê Hij reed naar Utrecht waar 'geschoten werd' (naar hij meende:
door 'de vijfde colonne"), gaf er de Groepscommandant, toevallig zijn
oudere broer, de reserve-kolonel C. E. W. baron van Voorst tot Voorst,

r Hoofdkwartier Veldleger: Dagboek, p. 130. Deze laatste zin sloeg op ex-keizer
Wilhelm II en zijn gezin. 2 Getuige J. J. G. van Voorst tot Voorst, Enq., dl. I c,
p.8r. 3 A.v., p. 422. • Tekst van het bevel in Nierstrasz: Veldleger, p. 8r. 5 A.v.,
p. 82. 6 GetuigeJ. J. G. van Voorst tot Voorst, Enq., dl. Ic, p. 422.
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