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GENERAAL HARBERTS

Ook niet. Kaarten? Niet van de frontlijn die het IIde legerkorps moest be-
mannen. De generaal reed naar Lopik, werd er door officieren die zich kwa-
men melden, met vragen bestormd, reed weer naar Jaarsveld terug, merkte
niet op dat zijn zde divisie verkeerde orders kreeg, werd overstelpt met
telefoonberichten over aankomende onderdelen, liet een algemeen verdedi-
gingsbevel opstellen, werd gealarmeerd door berichten omtrent de daling
van Duitse parachutisten vlak bij zijn commandopost - en zo ging het in die
bezeten nacht door, het ene uur na het andere.

Sinds de avond van 9 mei had generaal Harberts bij elkaar drie uur gesla-
pen. Hij was èp, Zijn legerkorps had gefaald. Zeker, hij had de neiging aan de
dag gelegd, uitsluitend zijn troepen de schuld te geven (Topen alle weg bij
eerste projectiel'), maar onthiefhem dat van zijn eigen verantwoordelijkheid?
Niet alleen plrysiek maar ook psychisch was hij een gebroken man. InLopik
had hij tegen de commandant van de zde divisie, kolonel Barbas, die orders
was komen vragen, gezegd: 'Er zijn geen orders te geven, morgen bestaat er
geen Ilde legerkorps meer en overmorgen geen veldleger. Dan ben ik dood,
want de troep gaat muiten. Ik zit een afscheidsbrief aan mijn vrouw te
schrijven'; de kolonel moest, zei hij ook, maar naar Gouda gaan: generaal
van Voorst tot Voorst diende er voor te zorgen dat de regering nog in de
nacht contact zocht met Duitsland om de overgave aan te bieden.'
Indie gemoedsgesteldheid trofhem 's morgens om negen uur een kapitein

aan die door generaal van Voorst tot Voorst uitgezonden was om de toe-
stand bij het ude legerkorps op te nemen. 'Vraag mij maar niets', zei generaal
Harberts hem, 'want ik beheers de situatie niet meer, vraag wat je weten wilt,
maar aan mijn chef-staf.' 'Generaal', zei de kapitein vermanend, 'laat U toch
niet uit het veld slaan en toon dit niet naar buiten!' Hij brak zijn inspectie af
en reed haastig naar Gouda om generaal van Voorst tot Voorst verslag uit te
brengen." Deze was het duidelijk dat de commandant van het Ilde legerkorps
onmiddellijk vervangen moest worden. Dat stelde hij aan generaal Winkel-
man voor; kolonel Barbas kon de nieuwe legerkorpscommandant worden.
De opperbevelhebber ging hier accoord mee en aan het eind van de ochtend
belde de commandant veldleger generaal Harberts op. 'Ik verneem', zei hij,
'dat u uiterst vermoeid bent en dringend rust nodig hebt. U heeft dit het bes-
te thuis. Daarom moet u het bevel over het Ude legerkorps overgeven aan
kolonel Barbas.' 'Ja, generaal', waren de enige woorden die generaal Harberts

1 Bijlage3 bij].]. G. van Voorst tot Voorst: 'Memorie inzake generaalHarberts', p.
I-4. 2].]. G. van Voorst tot Voorst: 'Memorie inzake generaalHarberts', p. 29.
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