MAANDAG I3 MEI

uitbracht. Van Voorst tot Voorst gaf hem nog advies, hoe hij het best Den
Haag kon bereiken.

De berichten die op de 13de het Algemeen Hoofdkwartier bereikt hadden,
waren met uitzondering van die welke op Komnwerderzand betrekking had-
den, ronduit slecht geweest. ’s Avonds besefte generaal Winkelman dan ook
dat een uiterst moeilijke fase aangebroken was. Het vormde, aldus de chef-
staf van de landmacht, ‘een min of meer komische noot’, dat juist toen, ter-
wijl het veldleger zijn hoofdstelling prijsgaf, de Engelse militaire missie en de
volgende morgen de Franse bij hem aangediend werd?; de Engelse was al
op de 1ode in Hoek van Holland geweest en daarna in Vlissingen, de Franse
(die onder leiding stond van generaal Mittethauser) op de 11de in Breda.
De eerste had Den Haag nu toch via Hoek van Holland bereikt, de tweede
(uit Vlissingen komend) via IJmuiden. De Engelse generaal was ‘zeer hof-
felijk’, maar bracht geen troepen mee® — wél een luitenant die meteen naar
Gouda vertrok. ‘Tk heb hem’, aldus de commandant veldleger, ‘uitgebreid te
woord gestaan en alles uitgelegd. Hij begreep er niet veel van en vroeg bij-
voorbeeld of de inundaties, op de kaart aangegeven, vijf of acht meter diep
waren! Maar hij sprak Nederlands.’

Ook generaal Mittelhauser kwam met lege handen.

Dan zou Nederland op eigen kracht de strijd voortzetten!

Gelijk wij al vermeldden, had generaal Winkelman in de vroege ochtend
van de 13de mei gelast dat in een wijde boog om Den Haag heen een pant-
serafweerfront gevormd moest worden. Op de 13de, ten dele in de nacht van
de r3de op de 14de, namen troepen van het Iste legerkorps dus nienwe posi-
ties in ‘waar zij, als onderdeel van dat front, wegen konden versperren, brug-
gen opblazen, weerstandsnesten vormen. Om Den Haag werd nog een extra
verdedigingsring gelegd; ook hier werden alle bruggen bezet. Daarenboven
nam generaal Winkelman maatregelen in Noord-Holland benoorden het

t A.v., p. 30-31. Van alle hogere commandanten van de Nederlandse krijgsmacht
is generaal Harberts de enige geweest die tijdens de meidagen van zijn commando
ontheven werd. De noodzaak daartoe erkende hij in een openhartige brief die
generaal van Voorst tot Voorst enkele weken later van hem ontving (a.v., bijlage I).
Desondanks schreef hij, gekwetst als hij was, na de oorlog breedvoerige memories
waarvan de strekking was dat niet hij, maar de commandant veldleger gefaald had.
¢ Nierstrasz: Algemeen Overzicht, p. 106, 109. 3 H. F. M. van Voorst tot Voorst:
‘Notities’, p. 112. 4 Getuige J. J. G. van Voorst tot Voorst, Eng., dl. I ¢, p. 422.
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