
MAANDAG 13 MEI

IJ,waar het gevaar dreigde van Duitse landingen dwars over het Ijselmeer.
Op dat meer had de marine zich niet onbetuigd gelaten. De kanonneer-

boot 'Friso' had op 12 mei (de dag waarop ook ca. 180 botters en andere
schepen uit het haventje van Urk afgevoerd werden) het haventje van Stavo-
ren effectief onder vuur genomen en O.m. de veerboot Stavoren-Enkhuizen
die voor de wallag, tot zinken gebracht. De 'Friso' was nadien door Duitse
vliegtuigen aangevallen en zo zwaar beschadigd dat een andere marine-een-
heid, de 'Pieter Plorisz', haar in de grond moest boren. Een tweede kanon-
neerboot, de 'Brinio', ook aangevallen ('modderzuilen vielen over het schip,
zelfs het wit van de topvlag was besmeurd'), had de Luftwaffe doen afdeinzen,
ook niet zonder eigen schade; de gaten in de romp werden nog op zee
gedicht met een combinatie van ouderwetse en moderne hulpmiddelen:
spek en cement.' De volgende ochtend, 13 mei, werd de Ijselmeerflottielje
met drie Engelse motortorpedoboten versterkt. Het gevaar van Duitse
oversteekpogingen bleef evenwel bestaan: de Duitsers beheersten het lucht-
ruim; zij konden een overtocht dekken, zij konden in Noord-Holland ook
een nieuwe luchtlanding uitvoeren."
Tegelijk met het onder water zetten van de Waterlinie had generaal

Winkelman op de rzde de inundatie gelast van een strook van Noord-
Holland die in een boog benoorden het IJ liep. In de nacht van de r jde op
de rade nam hij na overleg met generaal van Andel verderstrekkende maat-
regelen. Kuststadjes als Enkhuizen, Hoorn en Edam kregen een militaire
bezetting, ook werd bezuiden de inundatiestrook het Z.g. noordfront van de
Vesting Holland bezet - bezet met ongeoefende depottroepen." Maar beter
iets dan niets. De luchtstrijdkrachten had men toen uit Noord-Holland be-
noorden het IJ teruggetrokken. De verkenners van Middenmeer waren in de
ochtend van de rjde naar het hulpvliegveld De Zilk (bij Hillegom) overge-

1 K. W. L. Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeën, p. 35-36. 2 Het gevaar van
oorlogshandelingen in West-Friesland bracht de directeur van het Amsterdamse
Rijksmuseum, dr. F. Schmidt Degener, er toe, de belangrijkste in West-Friesland
opgeborgen kunstschatten op de r jde mei te transporteren naar de betonnen
schuilkelder die de gemeente Amsterdam, ijveriger dan het rijk, in de duinen bij
Castricum gebouwd had. Wat te doen met Rembrandts 'Nachtwacht', opgeborgen
in het kasteel Radboud te Medemblik? Daar laten staan was riskant. Was een
transport dat niet ook? Toch besloot dr. Schmidt Degener tot dat transport, zij het
'na lang aarzelen'. Toen men vroeg op de rade met het in dekzeilen verpakte
meesterwerk in Castricum arriveerde, moest men het van zijn spieraam ontdoen en
met de verf naar buiten over de grote cylinder rollen waar een regentenstuk van
Cornelis Troost om gezeten had - anders kon het de schuilkelder niet in (H. P.
Baard: Kunst in schuilkelders (1946), p. 25-26). 3 Nierstrasz: West- en Noordfront
Vesting Holland, p. 67.
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