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MAANDAG 13 MEI

Geen wonder waarlijk, dat generaal Winkelman en generaal-majoor van
Voorst tot Voorst op de avond van Pinkstermaandag de situatie als 'kritiek'!
beschouwden. Maar waren de hogere Duitse commandanten tevreden?
Allerminst. De Nederlanders vochten door. Dat was een lelijke streep door
de rekening. Aanvankelijk was gehoopt dat hun verzet op de lode in
elkaar zou zakken. Nu lag de vierde oorlogsdag al achter de rug, en hoe was,
volgens de binnenkomende berichten, de toestand?
De rste Kavallerie-Division zat muurvast voor Kornwerderzand en was aan

het oversteken van het IJselmeer niet toegekomen," In het begin van de
middag van de rjde was aan de bevelhebber van het achttiende Duitse leger,
generaal von Küchler, gemeld (echo van de geslaagde verdediging door de
zde divisie bij Barneveld en Scherpenzeel), dat de Nederlandse troepen in de
Grebbelinie zich 'ausserordentlicn geschickt' verdedigden, 'der Angriff wird
nicht leicht sein." De terugtocht van het veldleger op het oostfront van
de Vesting Holland was door de Duitsers niet opgemerkt. Bovendien
was met name de bevelhebber van de Heeresgruppe B, von Bock, bevreesd
(een vrees die, nemen wij aan, door Hitler gedeeld werd) dat de Engelsen via
de haven van Ijmuiden sterke hulptroepen zouden zenden. 'Es kommt darauf
an,' aldus de conclusie die von Bock op 13 mei om tien uur '5 avonds tele-
fonisch aan generaal von Küchlers staf doorgaf, 'die Festung Holland schnell
zu nehmen.":

Von Küchler had's middags bevolen dat op de rade de Grebbelinie geheel
doorbroken zou worden en dat generaal Schmidts XXXIXste Armee-Korps
(kern: de ode Panzer-Division) 'mit Schwerpunkt über die Linie Dordrecht-
Rotterdam in allgemeiner Richtung auf Utrecht' zou doorstoten; 'die um Den
Haag noch eingeschlossenen Teile der 22. Division sind zu entsetzen', had
hij ook gelast." Grote bezorgdheid bij von Bock: Amsterdam, niet Utrecht
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