Colijn

Colijn liep die ochtend de gal over ~ eigenlijk al eerder. Herinnerde hij zich
dat de Geer hem tweemaal het minister-presidentschap aangeboden had en dat
hij tweemaal had geweigerd ? Het bestaan van de natie stond op het spel en hij
was niet meer dan ambteloos burger. Hij kon het nauwelijks verkroppen. De
Dhuitse invasie had ook hem in zijn Haagse villa verrast. Een oude strijdbaar-
heid brak in hem door. Wat kon hij anders doen dan zich hier en daar onder
de troepen bewegen die bij Den Haag de strijd met de Duitsers aanbonden ?
De nervositeit, de slechte codrdinatie die hij nagenoeg overal aantrof, schok-
ten hem. Hij zag ze als bewijzen voor falend leiderschap, zowel bij de militaire
als bij de burgerlijke overheid.

Wellicht had een innerlijk stilstaan bij het feit dat hij minister-president
geweest was in de jaren waarin het Duits gevaar onderschat en de kans op
tijdige herbewapening gemist was, hem tot terughoudendheid kunnen nopen,
maar het was zijn aard niet, fouten bij zichzelf te zoeken. Daar was hij te zelf-
verzekerd voor. Nu jeukten hem de vingers om het roer van het schip van
staat in handen te nemen — roer dat hij bij de Geer, geen man die tegen een
storm kon optornen, in aarzelende en onzekere handen wist. Er bij voorbaat
van overtuigd dat diens kabinet ondoordachte en schadelijke beslissingen zou
nemen, had hij van meet af aan een sterke neiging tot het uitoefenen van kri-
tick ; op Pinkstermaandag had die neiging rijkelijk voedsel gekregen toen zijn
oude en hem bewonderende vriend, mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk,
hem ontzet telefonisch meegedeeld had dat koningin en kabinet het land
verlaten hadden; als voorzitter van de Eerste Kamer was, gelijk vermeld, de
Vos daaromtrent schriftelijk ingelicht door de secretaris-generaal van binnen-
landse zaken. De Vos had Colijn aangespoord, het Nederlandse volk door de
radio toe te spreken. s Avonds laat had hij hem opgezocht; samen hadden zij
een tekst opgesteld!; samen waren zij het er over eens geweest dat het kabinet
staatkundige verantwoordelijkheid aanvaard had voor een onvergefelijke
blunder: nooit had de koningin het land mogen verlaten; zij had afstand
moeten doen ten behoeve van prinses Juliana. En waarom waren alle minis-
ters vertrokken ? Was niet voldoende geweest indien alleen de minister van
defensie zich gevoegd had bij zijn ambtgenoten van buitenlandse zaken en van
kolonién die zich al in Londen bevonden ? De overige ministers, “waarbij voor-
al de ministers van binnenlandse zaken en van justitie’, hadden moeten blijven
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