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'om aan het volk leiding te geven in zijn houding tegenover de bezetters'."
Aannemelijk is het dat Colijn spoedig het nodige vernam omtrent de ner-

veuze tonelen die zich op Bezuidenhout 30 afgespeeld hadden, alsook dat hij
ingelicht werd omtrent het feit dat de bevoegdheden van koningin en kabi-
net aan de opperbevelhebber overgedragen waren. Maar wie kende generaal
Winkelman en welke staatkundige ervaring had deze? Het Nederlandse volk
was, meende Colijn, in deze verbijsterende crisis van alle leiding verstoken.
Wie kon dit volk dan beter opvangen dan hijzelf?

Hij was de enige niet die de figuur waarbij het staatsgezag exclusief bij
generaal Winkelman was komen te berusten, minder gelukkig vond. De
burgemeester van Den Haag, mr. S. J. R. de Monchy, was van oordeel dat de
opperbevelhebber op zijn minst onmiddellijk een Raad van Advies naast
zich moest krijgen, samengesteld uit bekende en vooraanstaande Nederlan-
ders die Of geen functie hadden Of gemakkelijk uit hun werkkring gemist
konden worden; hij dacht aan mr. J. B. Kan, jarenlang lid van de Raad van
State, aan de Rotterdamse econoom pro£ dr. P. Lieftinck," ook aan een
drietal anderen wier namen niet bewaardgebleven zijn. Met dit plan was hij
dinsdagmorgen om half negen naar generaal Winkelman gestapt die gereser-
veerd reageerde - de Monchy wilde de opperbevelhebber juist op het moment
verlaten waarop Colijn aangediend werd: alleen de opperbevelhebber kon
Colijn toegang geven tot de microfoon om te zeggen wat hij op het hart had.
De zenders van Huizen, Hilversum en Jaarsveld waren die ochtend uitge-

vallen, maar Scheveningen-Radio was nog in de lucht, uitzendend op de
gewone golflengte; er was een studio in het gebouw van het hoofdbestuur
der PTT, er waren omroepers uit Hilversum gekomen. 's Morgens vroeg had
menenkele grarnmofoonplatengeleend bij de secretaris vanhet hoofdbestuur,
mr. J. F. van Royen, andere platen waren door het Algemeen Hoofdkwartier
gevorderd bij een Haagse firma." Ook hadden, op uitnodiging van de secre-
taris van de Radioraad, al twee sprekers het woord gevoerd, onder wie de
Haagse predikant ds. D. A. van den Bosch. Beiden hadden berusting gepre-
dikt, daarmee wellicht sommigen troost schenkend, maar in elk geval bij
anderen de nervositeit versterkend. Nauwelijks was ds. van den Bosch uitge-
sproken of de omroeper deelde mee dat, 'waarschijnlijk na enkele minuten'
Colijn het woord zou voeren."
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