COLIJNS ARTIKEL IN ‘DE STANDAARD'

Die mededeling was prematuur.

Colijn had tegen generaal Winkelman gezegd dat hij een toespraak wilde
houden over het vertrek van koningin en kabinet; kon de generaal dat goed-
vinden ? Het was geen gemakkelijk moment voor de opperbevelhebber. De
man die hem dat verzoek deed, was zeven-en-twintig jaar tevoren minister
van oorlog geweest, vijfmaal minister-president; hij was nog steeds in veler
ogen de meest gezaghebbende vaderlandse staatsman. De opperbevelhebber
was zich evenwel van zijn verantwoordelijkheid bewust. ‘Dan wil ik graag
de tekst zien’, zei hij. Colijn (bevroedend dat de generaal die tekst niet voet-
stoots zou laten passeren) antwoordde: ‘Dat kan niet, want hij moet over
enkele minuten uitgesproken worden.” Winkelman repliceerde zonder een
moment aarzelen: ‘Dan gaat uw toespraak niet door.” ‘Tk heb’, aldus de
Monchy, onvrijwillig toehoorder bij het gesprek, ‘dat zeer in Winkelman
bewonderd dat hij op dat moment iemand als Colijn de voet dwars zette.
Colijn liep kwaad weg.*

Het kan zijn dat die kwaadheid en de er mee samenhangende gefrustreerd-
heid er toe bijdroegen dat Colijn op de avond van de dag die eindigde met de
algemene capitulatie die hem, drager van de Militaire Willemsorde, ook al
onbegrijpelijk was, het hoofdartikel schreef dat het anti-revolutionaire dag-
blad De Standaard daags daarna, 15 mei, publiceerde. Daarin sprak hij var

‘de smadelijke vlucht der regering . . . “Waarom moeten wij vechten’, zo hoot-
den wij tal van militairen zeggen, ‘als de regering de benen neemt? ... We
zullen maar niet gewagen van de ongrondwettelijke daad om de zetel van de
regering buiten het rijk te verplaatsen, hoewel er gelegenheid bestond, hem
te verplaatsen naar veiliger gebied binnen het rijk. Omtrent dit alles zullen te
zijner tijd de verantwoordelijkheden vastgesteld moeten worden. Maar voor-
lopig blijven wij zitten met cen in het buitenland gevestigd kabinet dat, zo wij
ons niet vergissen, het vertrouwen van 95 procent van het Nederlandse volk
mist.”

Niet veel maanden zouden verstrijken voor Colijn zou beseffen dat deze
emotionele reactie een ernstige politieke fout zijnerzijds geweest was; even
waar is, dat die reactie op het moment waarop zij gepubliceerd werd, velen

uit het hart gegrepen was: het betrokken nummer van De Standaard moest
herdrukt worden.?

1S.J. R. de Monchy, 9 okt. 1957. 2 R. Hagoort: ‘Dr. Colijn als journalist en
volksredenaar’, in Een groot vaderlander, p. 92.
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