Doorvechten!

Generaal Winkelman, die dinsdagochtend tegen negen uur Colijn gedwars-
boomd had, was, wat de militaire situatie betrof, op de avond van de vorige
dag somber geweest. Geen wonder: de doorbraak door de Grebbelinie en het
oprukken van de Duitse tankdivisie naar Dordrecht, misschien al verder,
hadden diepe indruk op hem gemaakt; geenszins ondenkbaar was het, dat de
terugtocht van het veldleger op het oostfront van de Vesting Holland een
complete debicle zou worden, een ongeorganiseerde warboel, waaruit zou
voortvloeien dat men aan dat oostfront geen enkele weerstand zou kunnen
bieden. Het kabinet had hem gemachtigd, ja opgedragen, tot de algemene
capitulatie over te gaan zodra het brengen van verdere offers zinloos zou zijn.
Wat zou die capitulatie inhouden ? Maandagavond tegen middernacht had de
chef van de marinestaf, vice-admiraal Furstner, hem opgezocht. De admiraal
had besloten om, als de nood aan de man kwam, met een deel van de marine-
staf naar Engeland over te steken. Was daar het moment voor gekomen?
Bijzonderheden over de militaire situatie had de generaal, een zwijgzaam
man, aan de admiraal niet meegedeeld, hij had gesproken over de kracht van
het Duitse luchtwapen en van de Duitse tanks, ‘wij zouden ons misschien bij
het onvermijdelijke moeten neerleggen.’

Bij dit gesprek (wij komen er nog op terug) haakte Furstner aan toen hij
dinsdagmorgen omstreeks acht uur generaal Winkelman telefonisch nog
eens vroeg, ‘of de toestand hopeloos was’; die toestand was, aldus het ant-
woord, ‘zeer slecht.’? Overeenkomstige pessimistische inlichtingen kreeg de
Britse marine-attaché, Rear Admiral Dickens, die ongeveer op hetzelfde uur
generaal Winkelman bezocht, zulks in gezelschap van het hoofd van de afde-
ling inlichtingen van de marinestaf. ‘Het is afgelopen’, zei de opperbevel-
hebber.? Hij gaf machtiging, behalve de aardolievoorraden te Pernis, nu ook
die bij Amsterdam in brand te steken.* Niet veel later evenwel, bereikten het
Algemeen Hoofdkwartier informaties waaruit men kon concluderen dat het
oostfront van de Vesting Holland geen onmiddellijk gevaar liep en dat nage-
noeg alle sectoren daarvan, in strijd met pessimistische verwachtingen, al
bezet waren. ‘Van de commandant veldleger wordt’, schreef later generaal-
majoor van Voorst tot Voorst,

‘het mooie bericht ontvangen dat de terugtocht uit de Grebbelinie volkomen is
geslaagd en dat de vijand slechts op enkele plaatsen nadringt. De Lichte Divisie
dekt nu de rug van bet Illde legerkorps, dat in het oostfront van de Vesting

1 Getuige J. Th. Furstner, Eng., di. III ¢, p. 233. % A.v.,p.234. ¥ C.Moolenburgh,
14 mei 1958. ¢ Nierstrasz: Algemeen Overzicht, p. 120.
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